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44e jiergong 

Yn dizze skille 

De feestelijke opening van de Terp; daar 
moest ik natuurlijk even heen… 
Ik had tijdens het uitlaten van mijn hondje 
al de stoelen en het podium zien staan en 
hoopte maar dat het droog zou blijven…  
Samen met een vriendin en haar man 
waren we nog net op tijd om een zitplekje 
te vinden.  
Alles was tot in de puntjes voorbereid en 
het werd dan ook niet alleen een hele 
mooie maar ook vrolijke happening. Toen 
ik naar huis liep realiseerde ik me dat de 
speeches me ècht hadden geraakt.  
 

Fan de redaksje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Redaksje: 
 

Baudy Cuperus-Sijtsma 
De Dobbe 7 
Tel. 242048 

baudycuperus@knid.nl 
 

Maria Hesp 
De Dobbe 13 

Tel. 06-44121160 
mbhesp@gmail.com 

 
Tineke Slager–Groenewoud 

(Lay-out en sinteraasje) 
De Lyts Ein 2 
Tel. 242020 

doarpsskille@hotmail.com 
 

Anneke Weidenaar-Bergema 
(Boargerlike Stân) 

Langgrousterwei 23 
Tel. 0611649450 

annekebergema@hotmail.com 
 

Geert van Wieren 
Lou Sanen 1 
Tel. 346683 

gmvanwieren@hetnet.nl 
 

Joanne Wijtsma 
(Lay-out) 

Nijbuorren 1 
Tel. 0611836358 

j.wijtsma@hotmail.com 
 

Bankrek. nr. 
NL32 RABO 0346140293 

 
 

 
 

De Doarpsskille 

 

mailto:mbhesp@gmail.com
mailto:doarpsskille@hotmail.com
mailto:anneke.weidenaar@gmail.com
file:///D:/dslag/Doarpsskille/Doarpsskille%20juny%202019/gmvanwieren@hetnet.nl


2 
 

 
 
Hoe al die vrijwilligers er in waren geslaagd om zo’n enorme klus te 
klaren. En hoe er met relatief weinig subsidie zo’n waardevol 
gebouw was neergezet. Door belangeloos en langdurig samen te 
werken. Hoe bijzonder is dat wel niet…? Ik voelde me 
plaatsvervangend trots.  
Trots op Oosternijkerk. Een klein dorp met een groots karakter! 
        
         MH 
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Dû mny's tinzen 
 

 

 

 

 

 

 

De kostbaarste gedachte van een mens is God, 

maar de kostbaarste gedachte van God is de mens 

 

 

(A.J. Heschel) 
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_________________________________________________________ 

 
Opening Speeltuin  
 
Op zaterdag 16 maart jl. is de speeltuin aan de Buorfinne feestelijk  
heropent. ’s Morgens vroeg hebben we als dorpsbelang de hele speeltuin 
nog even onderhanden genomen. Er is gemaaid, onkruid verwijderd en 
alle speeltoestellen zijn schoongemaakt. 

We hadden een prijsvraag voor de basisschoolkinderen voor het 
bedenken van een nieuwe naam voor de speeltuin.  
Anna Meike de Beer en Menthe van der Zee hebben allebei de naam “de 
Boartersfinne” bedacht. Dit is een hele mooie toepasselijke naam. De 
meiden hebben hiervoor een cadeau ontvangen. Menthe heeft deze 
middag in het bijzijn van wethouder Hanneke Jouta het bord met de naam 
van de speeltuin onthuld en daarmee de speeltuin heropent.  
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Jaarlijkse algemene ledenvergadering  
 
Op 17 april jl. hebben we onze jaarlijkse leden vergadering in de Terp 
gehouden. We werden verrast door de geweldig hoge opkomst. Maar liefst 
72 leden uit het dorp en daarnaast een afvaardiging van de gemeenteraad 
en onze dorpencoördinator. Fijn dat er ook zoveel jongeren waren. Of zou 
dit toch te maken hebben met het feit dat het thema van het dorpsfeest 
2025 bekend is gemaakt, of omdat Aant Soepboer vertelt heeft over de 
plannen voor de buurtsuper?  
Even in het kort een aantal agendapunten die deze avond aan bod zijn 
gekomen: Er is inmiddels een bestuurswisseling geweest. Jelle Wagenaar 
heeft na vele dienstjaren het bestuur verlaten. Hiervoor hebben we een 
passend cadeau aangeboden, een kombord van Oosternijkerk en 
bloemen. Inmiddels is Arjen Brouwer ons bestuur komen versterken. 
Voorzitter Klaas Jensma heeft verslag gedaan van de ontwikkelingen op 
het gebied van de woningbouw Lou Sanen fase 3.  
We hebben in november een inloopavond gehad. Hier is de behoefte 
geïnventariseerd.  De gemeente werkt de plannen nu uit en naar 
verwachting zal een vervolg informatieavond gehouden worden in 
september van dit jaar.  

 
Foto: ontwerp herinrichting dorpsplein 
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Klaas Jensma laat het door Anne Coster ontworpen plan voor een plein 
voor streekhûs De Terp zien. In dit plan wordt het plein ingericht als een 
mooi groen dorpsplein met terras voor De Terp. De parkeervakken zijn 
verplaatst naar het gedeelte aan de vaart. De DOM 2.0 is opgeheven. 
Hiervoor in de plaats is een werkgroep OME (Ontwikkelmaatschappij 
Easternijtsjerk) opgericht en dwaande met de fondswerving en uitwerking 
van dit project van het dorpsplein.  
 
Reinder Tolsma en Tatjana Jensma geven een presentatie over het 
digitale dorpsarchief. Reinder heeft zoveel materiaal over de historie van 
ons dorp en dit wordt nu voor iedereen beschikbaar op de website: 
https://easternijtsjerk.argyf.nl 
Reinder, Tatjana Jensma, Annie Bremer en Jeannette Terpstra hebben al 
veel werk verzet. Vele foto’s, filmpjes, documenten en verhalen zijn al 
openbaar gemaakt.  
 
Aant Soepboer geeft een korte presentatie over de plannen met de 
Buurtsuper in ons dorp. Zij hebben al een aantal woonvormen voor jong 
volwassenen. In Easternijtsjerk komen 5 clienten te wonen en 2 daarvan 
gaan tevens samen met Aant en Jorrit de buurtsuper bemannen. Kortom, 
een geweldig initiatief met behoud van onze buurtsuper. Dit is iets om als 
dorp te omarmen.  
 
André Beeksma geeft een korte toelichting over de stand van zaken in het 
dorpshuis. Op enkele kleine details na is de verbouw klaar. Andre vertelt 
over het nieuwe systeem met vrijwilligers teams en zegt ook dat er nog 
wat vrijwilligers bij zouden kunnen. De opening is gepland op 7, 8 en 9 juni 
a.s..  
 
Onder tromgeroffel verteld Klaas Jensma dat het dorpsfeest gehouden zal 
worden van 19 t/m 22 juni 2025.  
 
Het thema zal zijn TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT  

 
 
 

https://easternijtsjerk.argyf.nl/
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Koningsdag 

 
Op koningsdag zijn we ’s 
morgens gestart met een 
feestelijk versierde optocht 
met de drumband door het 
dorp. Fietsen met slingers 
en ballonen, skelters 
omgebouwd als 
boevenwagens, oranje 
feestwagens en een skelter 
met een Gouden Koets!. Het 
was een prachtige kleurige 
optocht. Iedereen had flink 
zijn best gedaan! 
 
We hebben 3 prijzen uitgedeeld en dat was een lastige keus. 
 
1e prijs was voor: de Gouden Koets van Lysanne en Fenne Maike Elzinga 
en Lieke de Jong. 
2e prijs was voor: de skelterwagen met oranjebogen van Sanne 
Meindersma, Anna Meike de Beer en Nynke de Jong 
3e prijs was voor Marin Leanna Kooistra op de versierde fiets. 
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’s Middags werd traditiegetrouw een autopuzzeltocht gehouden. Veel 
deelnemers, een mooie route en een puzzelwoord “de Boartersfinne” dat 
deze keer door een groot aantal deelnemers is geraden. 
 
1e prijs was voor Rinskje Braaksma en Suzanne Seepma 
2e prijs was voor Christina en Annet Post  
3e prijs was voor Renske de Weger en Dieta Holwerda. 
 
Na de puzzeltocht was er gezellige nazit in dorpshuis de Terp. De keuken 
en bar van dorpshuis de Terp hebben goede zaken gedaan!  
 
 
 

 

Dorpsfeest 19-22 juni 2025  
 
Sinds het thema bekend gemaakt is op de algemene ledenvergadering is 
het dorpsfeest al weer gaan leven. In vele buurten en onder de jongeren 

zijn al goede ideeën die vorm krijgen. Met het thema Te land, ter zee 
en in de lucht kun je dan ook alle kanten op.  Wees creatief! 

 
Opgave voor buurtversieringen en opgave voor de feestwagens mogen 
gedaan worden per mail bij Annet de Vries op mailadres 
a.devries.annet@gmail.com 
We willen bij de opgave, naast de naam/het idee ook graag een 
contactpersoon met telefoonnummer en met een mailadres, zodat we later 
nog informatie kunnen uitwisselen. 
 

  

mailto:a.devries.annet@gmail.com
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Melden bij de gemeente 
 
Is er iets kapot in de straat, niet werkende straatverlichting, losse 
stoeptegels, kapotte verkeersborden, straatrioolproblemen, zwerfvuil etc., 
dan kan dit gemeld worden bij gemeente. Dit kan middels de fixi app, te 
downloaden in de appstore of playstore op de telefoon. Maar het kan ook 
online via Fixi, ga hiervoor naar de website van de gemeente. Het is erg 
gemakkelijk! Fixi maakt gebruik van je locatie, je kunt een foto en tekst 
heel gemakkelijk naar de gemeente sturen en er wordt erg snel 
gereageerd is onze ervaring.  
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Dorp- en wijkplannen Biodiversiteit 2024 
 
De gemeente heeft een biodiversiteitsplan opgesteld voor 2024. In dit plan 
staan maatregelen om de biodiversiteit in de gemeente te versterken. Te 
denken valt aan het planten van bomen, inzaaien van kruidenmengsels 
van planten of bollen. De maatregelen zijn te vinden op DYNGrien, de 
interactieve digitale informatiekaart van de gemeente. 
https://www.noardeast-fryslan.nl/dyn-grien 
 
Ook ons dorp Easternijtsjerk is meegenomen in dit plan. 

- Ropsterwei : Planten van bollen in perken  
- De Buorren : Tegenover de Sint Ceciliakerk: Vaste planten in de 

perken  
- Langgrousterwei: Ruiggras met bloemmengsel langs de 

bosjestrook aan het eind van de straat 
 
 

Het zaaien van het gras en kruiden mengsels zal in juni beginnen en het 
planten van bomen en bollen in het najaar. 
 
Vragen, opmerkingen of ideeën voor biodiversiteit in ons dorp? Dit mag 
doorgegeven aan de gemeente: biodiversiteitsplan@noardeast-fryslan.nl 
 
Een verslag van het paaseiverven en van de avondvierdaagse staan 
elders in deze Skille.  
Tot zover een overzicht van de activiteiten en de bestuurlijk zaken waar 
we ons de afgelopen maanden mee bezig hebben gehouden. Meer 
nieuws in september.   
 
 
Dorpsbelang Oosternijkerk 
Dieta Holwerda 
 
  

https://www.noardeast-fryslan.nl/dyn-grien
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Paaseieren versieren!  
Alle kinderen van de basisschool mochten 
weer mee doen aan de jaarlijkse paasei-
versier-wedstrijd. Altijd weer een groot 
succes!  
Dit jaar was het erg opvallend dat er heel 
veel originele en actuele ideeën waren, heel 
erg knap gedaan!  
 
De winnaars van 2024 
Groep 1: Aafke Miedema 
Groep 2: Nathalia Moldovan 
Groep 3: Fardau Elzinga 
Groep 4: Siebren Jan de Vries 
Groep 5: Anna Meike de Beer 
Groep 6: Marc Jacobus Elzinga 
Groep 7: Lieke 
Groep 8: Esmeé Hoogterp 
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Avondvierdaagse 2024!  
 

14 tot en met 17 mei was er weer de avondvierdaagse.   
Anders dan de voorgaande jaren was de start op woensdag in Niawier en 
donderdag in Nes. De dinsdag en de donderdag was de start in 
Easternijtsjerk. Deelnemers konden iedere avond meelopen maar 1 
avond meelopen kon ook.   
Op de laatste avond werden de lopers feestelijk onthaald door de 
drumband! Wat fijn dat zij ook weer van de partij waren. Alle lopers kregen 
een mooie medaille in De Terp en daar werden ook lekkere ijsjes 
uitgedeeld. Het was weer een geslaagde avondvierdaagse met (meestal) 
mooi weer en een groter aantal deelnemers dan het jaar ervoor.   
 
 
 

Dorpsbelang Oosternijkerk  
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Sit Inn 20 en 21 september! 
 
Graag willen we het Koetshûs verduurzamen om het 
energieverbruik te reduceren. Hiervoor is geld nodig. Naast 
het aanvragen van subsidies willen we als PKN 
Oosternijkerk, Nes en Wierum hier ook een steentje aan 
bijdragen. 
Het is de bedoeling dat we met de jeugd van 12 t/m 16 jaar 
in het weekend van 20,21 september een Sit Inn 
organiseren. De jeugd brengt met volwassenen een nacht 
door in het Koetshûs. Door het doen van spelletjes, film kijken enz. 
proberen we met zijn allen wakker te blijven. Vervolgens organiseren we 
op zaterdag 21 september in en rondom het Koetshûs tal van activiteiten, 
zoals o.a. 

- Verkoop puddingbroodjes 

- Tzt  kunt u opgeven of u karweitje  heeft, de jeugd komt dan tegen 

een leuke vergoeding bij u klussen.  

- Je kunt je haren laten knippen.                                                                      

- De auto kan worden gewassen in onze wasstraat 

- Er is een Rad van avontuur 

- Er zijn diverse kraampjes enz. 

Naast het ophalen van een mooi bedrag, zorgen deze activiteiten ook voor 
ontmoeting en verbinding met elkaar, als PKN gemeente en als dorp. 
  
We houden jullie op de hoogte. 
Groeten van Annika, Griettina, Margreet en Fokje. 
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Op woensdag 17 april 2024 is het digitale ‘Doarpsargyf-Easternijtsjerk’ 
gelanceerd. Op de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Easternijtsjerk in 
Streekhûs De Terp was een volle zaal getuige van deze bijzondere gebeurtenis. 
Tatjana (achter de computer) en Reinder Tolsma (aan de microfoon) lieten de 
aanwezigen zien wat er allemaal al op deze webside te vinden is. Een groepje 
enthousiastelingen is al een jaar lang bezig geweest om informatie te verzamelen 
over de historie van het dorp (lang of kortgeleden!) die de moeite waard is om 
bewaard te blijven. In de vorm van ‘vensters’ zijn deze verhalen, royaal 
verluchtigd met foto’s, nu voor iedereen op deze website te bezichtigen. Er zijn 
intussen zo’n 150 vensters vervaardigd en er wordt hard gewerkt om er nog meer 
te vervaardigen. Zo’n 100 van deze vensters zijn intussen ‘open’ gezet zodat 
iedereen die kan bekijken, waar ook ter wereld!! De andere vensters komen zo 
langzamerhand ook aan de beurt: elke week worden er vijf vensters onder 
WELKOM tentoongesteld. 
De vensters zijn ondergebracht in rubrieken om het geheel wat overzichtelijk te 
maken. De commissie vraagt dorpsgenoten en andere belangstellenden om 
reacties te geven, aanvullingen aan te reiken of materiaal op het gebied van 
foto’s, films, knipsels, documenten en alles wat maar de moeite waard is voor dit 
doarpsargyf aan de commissie ter beschikking te stellen. Dus niet ‘ouwe meuk’ 
weg te doen, maar contact op nemen zodat de historie van het dorp niet in de 
prullenbak verdwijnt, maar ‘voor eeuwig’ bewaard blijft! Onder ‘Welkom’ is 
daarvoor een contacformulier aanwezig. 
(Doarpsargyf is een initiatief van Deeenaa ErfgoedCMS en heeft al enkele 
tientallen dorpen aan een eigen doarpsargyf op internet geholpen) 
 



16 
 

Zoals u van de Canoncommissie gewend was, wordt er ook in dit nummer van De 
Doarpsskille een verhaal gepubliceerd. Alle verhalen van de Canon van 
Easternijtsjerk staan nu trouwens ook op de webside van het Doarpsargyf, 
waarmee de voormalige Canon eigenlijkoverbodig is geworden en niet meer 
getoond wordt op de webside van de Dorpscanons van Fryslân. Het verhaal, of in 
nieuwe bewoordingen, het venster, gaat deze keer over Jaap Hartmans, de 
schrijver van de revue ‘De Bûnte Flinters’. Hartmans is een van de acht schrijvers 
uit ons dorp waarvan al een venster geschreven is! Vijf daarvan staan al op het 
Doarpsargyf onder het kopje Personen en dan Schrijvers. 
 
Jaap (Jacob) Hartmans, gardenier en schrijver 
 
Geboren in 1895 als zoon van Melis en Trijntje Hartmans-Koopmans op 
Bollingwier nummer 3. Dat was een boerderij die in de jaren ’70 van de 
vorige eeuw in brand geraakte. Nu staat er een royale burgerwoning. 
Vader Melis Hartmans moest in de voor de landbouw moeilijke jaren rond 
1900 afstand doen van de boerderij en werd kroegbaas in café ‘It Hoekje’, 
hoek De Buorren-Langgrousterwei. In 1917 verhuisde het gezin naar De 
Lyts Ein 15 waar Melis tot zijn dood in 1950 als gardenier en bietenagent 
zou wonen en werken. Zoon Jaap nam zijn taak als bietenagent in 1947 
van hem over.  
Jaap had de pech dat hij voor zijn nummer in 1914 in dienst moest, net 
toen de Eerste Wereldoorlog begon. Daarom was hij al die tijd 
gemobiliseerd in Brabant. Hij was in zijn jonge jaren erg sportief en won 
verschillende prijzen bij het kaatsen en ook behaalde hij het 
Elfstedenkruisje voor de tocht in 1941. Daarnaast 
fokte hij kippen en konijnen; achter de woning 
stonden daarvoor meerdere hokken. Ook 
daarmee veroverde hij prijzen. Na de lagere 
school volgde hij de ULO in Dokkum, maar 
maakte die niet af. Toch kreeg hij een 
administratieve baan bij een 
verzekeringsmaatschappij, eerst in Leeuwarden 
en na 1930 bij de ‘Maatschappij tot Onderlinge 
Verzekering tegen Brandschade Oost- en 
Westdongeradeel’, in het dorp beter bekend als 
‘East en West’. Dat betekende dat hij heel veel 
op zijn fiets onderweg was:  elk jaar de voorraden 
aan vee en veevoer bij de verzekerde boeren 
opnemen, met de hooiroede de temperatuur 
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opnemen bij gevaar voor hooibroei, rekeningen rondbrengen enz. Ook als 
bietenagent was hij vaak onderweg, bij het bestellingen opnemen, maar 
ook bij de aflevering in het najaar. Als de bieten korf voor korf in het schip 
werden geladen stond hij op de oever de aantallen te turven, een fris 
karweitje soms! 
Hij trouwde met Alida Vreeling en het echtpaar kreeg een dochter Alie en 
woonde in de ene helft van het huis aan De Lyts Ein, op nummer 15, zijn 
ouders in de andere helft op nummer 13. Na zijn pensioen in 1961 ging 
het gezin naar Wolvega, geboorteplaats van Alida. Daar zou hij in 1969 
overlijden, 74 jaar oud. Zijn vrouw overleed 15 jaar later, 79 jaar oud. 
Van zijn vader Melis kreeg Jaap zijn talent voor het schrijven van verhalen. 
Zijn vader schreef zelf weliswaar niet, maar kon prachtig vertellen en 
menig verhaal van zijn vader schreef Jaap later op in zijn publicaties. Jaap 
zelf zal al tijdens zijn mobilisatie in Brabant lid geworden zijn van de 
‘Jongfryske Mienskip’, opgericht in 1915 met veel kritiek op de, volgens 
de jongeren, ouderwetse manier van schrijven van de oudere generatie 
Friese schrijvers. Van Hartmans zijn een paar pennevruchten uit die 
beginperiode bewaard gebleven: een verslag van een vergadering in 
‘Frisia’ uit 1920 en een gedicht in ‘Sljucht en Rjocht’ uit 1919. Werk van 
hem uit die periode is moeilijk te vinden omdat hij steeds ondertekent met 
alleen een ‘H’. 
In 1922 bedankt hij voor de Jongfryske Mienskip, maar treedt later toch 
weer toe want in 1956 schrijft hij als secretaris de leden aan voor een 
vergadering en ondertekent met: ‘J. Hartmans, skriuwer’. In datzelfde jaar 
staat zijn gedicht ‘Fries om utens’ in de Leeuwarder Courant. 
Waarschijnlijk heeft 
hij door het 
bedanken voor de 
JFM en de drukke 
werkzaamheden 
jarenlang niet 
geschreven. Na de 
oorlog komt er weer 
werk van Jaap 
Hartmans 
beschikbaar, op 
een bijzondere 
manier totstand 
gekomen. 
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Na de bevrijding in 1945 kwam het gezelschap van Tetman de Vries in 
Easternijtsjerk een revue opvoeren. Dat was een groot succes en daarom 
vroeg de Oranjecommissie, waar Jaap zelf lid van was, hem: ‘Kinsto net 
sa’n revue foar ús dorp skriuwe?’ Hartmans nam de uitdaging aan en in 
januari 1946 was de revue ‘Bûnte Flinters’ gereed. Een eigen ploeg 
dorpsgenoten, onder de naam ‘Selskip Hartmans’, heeft deze revue 
verschillende malen in de dorpen rondom gespeeld, met groot succes. 
Hartmans zelf was de regisseur en dat was hem wel toevertrouwd want 
regisseren had hij al jarenlang gedaan voor een toneelploeg in Mitselwier. 
Elk jaar op Nieuwjaarsdag voerde de vrijzinnige toneelclub van dat dorp 
in Café Veldzicht een toneelstuk op. 
De muziek voor Bûnte Flinters had hij overgenomen van Tetman de Vries, 
maar dat mocht bij opvoeringen natuurlijk niet. Daarom heeft Evert Blom, 
uit een zeer muzikale familie, de muziek bij de versjes geschreven waarbij 
hij tijdens optredens zelf de zangers op piano begeleidde. De opbrengst 
van de optredens ging naar de ‘Stichting 1940-1945’ en het Rode Kruis. 
Vele optredens volgden en in 1947 kwam de Bûnte Flinters weer naar 
eigen dorp in een ‘forwaerme’ loods van Van der Lei. 

Tien jaar later werd de Bûnte Flinters weer opgevoerd tijdens de 
dorpsfeesten, maar in een sterk gewijzigde vorm want alle scènes over de 
oorlog waren verdwenen, ook in 1949 had hij al wijzigingen aangebracht. 
Eigenlijk was deze revue toen een compilatie van drie door hem 
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geschreven revues omdat hij van mening was dat een revue actueel 
moest zijn.  
In de jaren ’80 van de vorige eeuw nam de toneelploeg van Easternijtsjerk 
de naam ‘De Bûnte Flinters’ aan en in 1991 tijdens de eerste dorpsreünie 
is de voorstelling nog eens opgevoerd. 
Intussen was Hartmans ook actief met kindertoneel. Dat deed hij voor de 
kinderen van de openbare lagere school van Mitselwier, van de 
oudercommissie was hij voorzitter. Maar liefst vier jaar achter elkaar 
zorgde hij voor een toneelstuk dat ook in andere dorpen (door de ouders) 
werd opgevoerd. Zelfs een heuse ‘operette’ van zijn hand werd in 1951 
ten tonele gebracht. 
 
Na 1957 heeft hij nog een aantal revues geschreven waaronder in 1968 
zijn laatste, ‘Omke’, in drie bedrijven. Hij woonde toen al in Wolvega. 
Hoe werkte Hartmans aan zijn revues? Zat hij alleen op zijn 
studeerkamertje te werken? Wel nee! Hij deed zijn ideeën op in het 
gewone leven, bij zijn werk, op straat of waar dan ook. Zag of hoorde hij 
iets dat hem geschikt leek, schreef hij dat op en werkte het later uit. Hij zat 
dan in een grote ‘rookstoel’, zo eentje met brede armleuningen. Als 
verzekeringsman had hij allerlei papieren voor taxaties e.d. en achterop 
schreef hij met potlood zijn teksten. Zo’n revue bestond dus eerst uit 
allemaal losse briefjes met tekst, pas later schreef hij in een soort groot 
notulenboek, waarvan er nog een paar bewaard zijn, die teksten tot een 
geheel uit. 
 
Bij zijn overlijden in 1969 lagen er op zolder twee vol geschreven 
notulenboeken met als titel: ‘Lyk heit it my fortelde en ik it sels belibbe’. 
Vrouw en dochter wisten dat Hartmans daarin beschreven had hoe het 
leven er in de Dongeradelen zo’n 100 jaar terug uit zag. Het waren vooral 
de verhalen van zijn vader Melis Hartmans. Ze brachten die boeken naar 
Anne Jousma, groot vriend van Jaap Hartmans.  
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Al sinds 1918 kwam Anne Jousma geregeld op zondagavonden naar de 
familie Hartmans, zijn opa woonde op hetzelfde streekje huizen, om naar 
de prachtige verhalen van Melis Hartmans te luisteren. Jaap had Anne 
ook bij de Jongfryske Mienskip gehaald. Jousma legde contact met de 
Fryske Akademy en na zijn bewerking van de notulenboeken van 
Hartmans verscheen in 1974 als nummer 453 van de Fryske Akademy het 
boek ‘Om Nes en Nijtsjerk hinne, noed en nocht foech hûndert jier lyn’. 
Het zijn verhalen van de boer en de arbeider, het dorp, de school en de 
schoolmeester, de kinderen, de zeelui, de visjagers en visverkoopsters, 
het leven in en om de boerderij, het loten, het kaatsen, de notaris, moeilijke 
tijden enz. Een prachtige nalatenschap van een helaas vergeten schrijver, 
een boek om nog eens in rond te neuzen en de wereld in Noordoost-
Fryslân van 100 jaar geleden opnieuw te beleven! 
  



21 
 

 
 
 
 
 
Op vrijdag 7 juni jl. was het eindelijk zover, de feestelijke heropening van 
het Streekhûs De Terp!  
Het zonnetje scheen en Brassband UDI zorgde voor een muzikaal onthaal 
van de gasten in de tuin. 

 
Voorzitter André Beeksma schetste in het kort het verloop van de sloop 
en herbouw van de uitbreiding. Uit eigen dorp werd een subsidiegroep 
samengesteld en een bouwgroep. Er lag een goed projectplan en er is 
uiteindelijk meer dan € 800.000,-- aan subsidies opgehaald. De 
bouwcommissie heeft met technisch vernuft veel aan kosten bespaard en 
de inzet van zo’n 6000 vrijwilligersuren is onbetaalbaar. 
De reis er naar toe is onvergetelijk! Het was een feest om dit samen te 
doen. 
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Wethouder Jouke Douwe de Vries memoreerde dat het dorpshuis zich 
aanmeldde om de tijdelijke huisvesting van de school op zich te nemen. 
Het bedrag wat hiermee bespaard werd, kwam ten goede van de verbouw 
van de gymzaal. Volgens de heer De Vries is er met de oplevering van het 
Streekhûs een goede weg ingeslagen om de mienskip die er al in het dorp 
is te bestendigen. 

 
Door de voorzitter van Dorpsbelang Klaas Jensma werd het bestuur in het 
zonnetje gezet, er werd een houten tuinbank aangeboden waarop het 
bestuur zo nu en dan eens plaats op zou moeten nemen om van het 
gerealiseerde werk te kunnen genieten. 
Daarna kreeg het bestuur nog een bloemetje aangeboden uit handen van 
Dieta Holwerda. 

 
Na al deze mooie woorden werd de stilte onderbroken door “Shantykoor   
The Sinking Ships uit Harkema”, zij zongen een speciaal op het Streekhûs 
aangepaste versie van “Ik heb je voor het eerst ontmoet” waarbij het 
klappen op het juiste moment nog een uitdaging was… 
Omdat Maxima niet kwam opdagen, namen zij daarna ook de opening 
voor hun rekening. Met het luidruchtig doorknippen van het lint en een 
confettiregen werden de aanwezigen mee naar binnen genomen voor een 
kop koffie met oranjekoek en ook was er gelegenheid om het gebouw van 
binnen te bekijken. HympHamp zorgde voor een aantal ludieke acts om 
de aanwezigen te vermaken! 

Foto: Yke Bremer 



23 
 

In het weekeinde waren er nog een aantal activiteiten, zoals een 
rommelmarkt, een kinderdisco en een feestavond met DJ Andreas 
Veltman. 
Op zondagochtend werd het feestweekend afgesloten met een kerkdienst 
onder leiding van Jan Post en Jannie Weidenaar. 
Het Streekhûs is van maandag 5 augustus t/m vrijdag 23 augustus 
gesloten i.v.m. vakantie. Wij zien u graag op de dorpsbarbecue van 24 
augustus! 
Bestuur Streekhûs de Terp  
André Beeksma, voorzitter  
Tineke Slager, secretaresse  
Geke Braaksma, penningmeester  
Sjerk Faber  
Taede Anne Holwerda  
Mirjam Pel  
Livius Post 
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Activiteitencommissie Streekhûs De Terp 
 
Zet vast in je agenda!!!! 
 

Zaterdag 19 oktober 2024 

 
Na het ‘bjusterbaarlike’ optreden bij de opening van het Streekhûs komt 
kabaretgezelschap HympHamp op zaterdag 19 oktober met een 
avondvullend programma! 
 

Zaterdag 16 november 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze keer verwachten we de heren en jongens ook op het podium met 
een coole act! (de dames en meisjes hoeven geen aansporing). 
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In het septembernummer van de Doarpsskille worden meer details 
bekend. 
 

OPROEP VRIJWILLIGERS STREEKHÛS DE TERP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals jullie weten is onlangs het nieuwe Streekhûs de Terp geopend. Maar 
niet alleen het gebouw is vernieuwd, ook de werkwijze van de inzet van 
de vrijwilligers is vernieuwd; we werken nu met 6 verschillende teams van 
5 personen. Elk team is verantwoordelijk voor de bezetting van een van te 
voren bepaalde week. In de praktijk betekent dat, dat er in een normale 
week 3 personen dienst doen. In overleg met hun teamleider deelt ieder 
team zijn mensen in. Dit betekent dat je er nooit alleen voor staat.  
 

Daar wil jij toch ook deel van uit maken! 
Meld je daarom aan als vrijwilliger bij één van de bestuursleden of bel met 
Livius Post op 06-12177384 voor meer info. 
 
Bestuur Streekhûs de Terp 
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Fietsersbond Fryslân wil beter 
onderhoud van de fietspaden  
 
Fietsersbond Fryslân heeft een meldpunt geopend voor fietsproblemen in 
uw buurt. Uit een enquête onder leden blijkt dat slecht onderhoud van 
fietspaden een groot probleem vormt. De Fietsersbond is vastbesloten 
hier verandering in te brengen en 
doet een oproep aan fietsers in de 
gemeente Noardeast Fryslân om 
hun problemen rechtstreeks te 
melden bij het nieuwe meldpunt 
van Fietsersbond Fryslân; 
fryslan.fietsersbond.nl/melding.  
 
 
De meldingen kunnen betrekking 
hebben op allerlei oorzaken die 
het fietsen gevaarlijker en minder prettig maken. Denk daarbij bijv. aan 
slecht wegdek, gevaarlijke paaltjes, gladheid, overhangende begroeiing, 
te smalle fietspaden, niet aansluitende berm, gevaarlijke oversteken etc. 
De Fietsersbond streeft naar veiliger en comfortabeler fietsen in de 
gemeente Noardeast Fryslân en roept daarbij de hulp in van alle fietsers.   

http://fryslan.fietsersbond.nl/melding
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25 jier lyn yn de Doarpsskille 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
HIMMELDEI. 

Deze werd gehouden op 21 april ’s 
avonds om 7 uur. Het was 

prachtig weer. Er waren veel 
kinderen. Leden van de 
activiteitencommissie waren aanwezig maar helaas: GEEN 
CONTAINERS! 
Na de nodige telefoontjes zouden er eindelijk containers 

worden gebracht (communicatiestoornis bij de gemeente!). De 
kinderen alvast maar op pad gestuurd met vuilniszakken; 
vonden ze niet leuk, ze wilden veel liever met de stokken vuil 

oppikken. Inmiddels, zo’n drie kwartier later, de vuilniswagen 
met de containers en de prikstokken. De commissieleden 
achter de kinderen aan met de containers, zodat ze toch nog 

met de prikkers vuil op konden prikken. Om ± half negen was 
iedereen zowat weer aanwezig bij het Jeugdhonk (ook omdat 

het begon te regenen). 
Mensen, wat ligt er dan veel papier, blikjes, plastic e.d. in ons 
dorp en op het sportveld. De containers waren zowat allemaal 

vol. (moest eigenlijk niet zo zijn!) 
De kinderen kregen na afloop allemaal een traktatie 

aangeboden en op school kregen ze nog een presentje van de 
gemeente.  
 
Iedereen die heeft geholpen, bedankt en tot een volgende keer! 
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AUTOPUZZELTOCHT. 

Aan de tocht deden 34 auto’s mee. Deze keer een wat 
eenvoudiger puzzeltocht, zodat iedereen eraan mee kon doen. 

Sommige puzzelaars hebben ook nog tijd gevonden om het 
kerkje van Janum te bezichtigen. 
Door de vraag, die bij het controlepunt werd gesteld (of ze het 

rijbewijs wel bij zich hadden), kwam menigeen erachter dat 
het rijbewijs nodig verlengd moest worden. Waar deze tocht 
al niet goed voor was! Het was al met al een geslaagde tocht, 

dus doe volgende keer weer mee! 
 

AVOND4DAAGSE. 
Het weer had wel wat beter gekund, tenminste de eerste 
avond. Toen waaide het erg hard en het is ook niet droog 

gebleven. Elke avond werd het weer beter en de laatste avond, 
de vrijdag, was het prima wandelweer. 

De eerste 3 avonden liepen er 54 lopers mee. De 
gymnastiekvereniging S.S.S. loopt traditiegetrouw altijd met 
2 groepen: één groep loopt de 5 km en de andere groep de 10 

km. De laatste avond deden de kleuters ook weer mee. Zoals 
al jaren de gewoonte is, worden op de laatste avond de 
wandelaars ingehaald door de Drumband. Dat is altijd een 

feestelijke aangelegenheid. Veel familieleden staan hen dan 
op te wachten met een bloemetje.  

Na afloop krijgen alle deelnemers en dorpshuis De Terp een 
medaille met daarop het cijfer van het aantal keren dat ze 
hebben meegelopen.  

JIKKE HOLWERDA heeft het record in handen (benen) van 
20x. 

In totaal deden er 81 wandelaars mee. 
                                       Namens de Activiteitencommissie, 
                B.C.S. 

 
P.S. Mannen, wandelen met de Avondvierdaagse is niet alleen 
voor vrouwen!!  



30 
 

Het geheime ingrediënt 
In Frankrijk was ik lid van de bridgeclub. Een leuke manier om ‘onder de 
Fransen’ te komen, dacht ik…. 
Het clubhuis bleek een omgebouwd varkenshok waar de stank nooit uit 
was verdwenen en zó slecht geïsoleerd dat het in de zomer bloedheet en 
in de winter stervenskoud was.  
Het leek de Fransen niet te deren. Elke dinsdag-middag persten zo’n 
veertig bridge-veteranen zich luid kakelend, in een ruimte die hooguit 
plaats bood aan 20. Er werd gevochten om de afstandsbediening van de 
airco/verwarming en een goede plek ten opzichte van de loeihete of 
ijskoude luchtstroom. Als je pech had, had je de volgende dag 
gegarandeerd een stijve nek. Het was een zeer bont gezelschap van 
voornamelijk Fransen met hier en daar een buitenlandse ‘dwaalgast’.  
 
Van de Fransen wordt beweerd dat ze nogal vormelijk en afstandelijk zijn. 
Ze blijven elkaar jarenlang vous-voyeren (u-zeggen), rangen en standen 
zijn belangrijk en bijbehorende omgangsvormen ook. Niks van dat alles 
zag ik terug op deze bridgeclub. Bij binnenkomst begroette jong en oud, 
boer of oud-burgermeester, elkaar al kussend om zich vervolgens snel 
een weg naar een prettig tafeltje te vechten. Er waren twee 
uitzonderingen: een allervriendelijkste man van 95 (!) die altijd zeer 
hoffelijk opstond en je stoel aanschoof (hij was bijzonder gewild bij de 
dames!) en de ontzagwekkende ‘Madame la Présidente’, de voorzitter van 
de club: Monique Pellier. Ruimschoots vóór aanvang zat zij al aan ‘haar’ 
vaste tafel (de beste) en nam minzaam de begroetingen in ontvangst. 
 
Monique was een matrone van formaat en had ondanks haar 85 jaar een 
monumentale uitstraling. Een bijzondere mix van moederlijk en 
gezaghebbend en iedereen had dan ook een heilig ontzag voor haar. En 
dat was nodig… 
Hoewel je vanwege de gemiddelde leeftijd van de spelers een zekere 
mildheid zou verwachten was niks minder waar. Er werd met ‘het mes op 
tafel’ gespeeld en de gemoederen liepen soms hoog op. Met een stem als 
een scheepshoorn brulde Monique dan dat het afgelopen moest zijn.   
Een enkele keer was dat niet afdoende en dan greep ze driftig naar een 
enorme koebel. De oorverdovende herrie bezorgde iedereen een 
hartverzakking maar stil werd het. Voor even… 
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Ook privé was Monique een indrukwekkende persoonlijkheid maar 
bovenal allerhartelijkst.  
Ze woonde in haar eentje op een grote afgelegen woonboerderij met twee 
honden, drie katten, een kudde schapen, een enorme moestuin en talloze 
fruitbomen. Met enige regelmaat deelde ze ruimhartig de heerlijke 
pruimen, peren, vijgen en groenten van haar landgoed uit. 
 
 
 
Wij werden vaak voor een bridgedrive bij haar thuis uitgenodigd. Het 
bridgen was dan eigenlijk meer een excuus om uit te pakken met een 
heerlijk diner. En koken kòn ze!! 
Menig lam werd ‘geofferd’ en belande op de feestelijk gedekte tafels. Ze 
maakte alles zelf en haar dochter bleek een bekende wijnboer dus ook de 
wijn kwam ‘van eigen land’. Ze was een kei in het bakken van de 
heerlijkste taarten maar het allerlekkerste vond ik haar salades.  
 
 
 
Ik vroeg haar het recept van haar verrukkelijke dressing. Maar nee hoor, 
“dat was een familiegeheim!” lachte ze.  
Jaren later, tijdens haar beruchte jaarlijkse ‘boomfeest’ waarbij het hele 
dorp werd uitgenodigd voor een lange, met veel drank overgoten 
zomerlunch onder de eeuwenoude eikenboom op haar binnenplaats, 
vroeg ik het haar nog eens. Het zal misschien de wijn geweest zijn maar 
onder haar motto: “niks zo belangrijk als gezellig en lekker eten!” verklapte 
ze mij het ‘geheim’ van  haar super-dressing.  
Monique is helaas overleden maar elke keer als ik deze dressing maak 
denk ik aan deze bijzondere vrouw.  
 
 
 
 
 
 
 
En nu, met de zomer (hopelijk) in aantocht smaken salades altijd extra 
lekker.  
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Daarom bij deze het TOP-secret maar super simpele dressing-recept van 
Madame Monique. 
 
Voor een (groene) salade voor ongeveer 4 personen 
 
3 el lekkere olijfolie 
1 el lekkere witte azijn of citroensap 
flink wat peper 
flink wat zout  
1 gesnipperd sjalotje 
tot zover niks bijzonders maar nu komt het: 
……een flinke snuf KERRIE! 
 
      Maria Hesp 
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Alwer in muzyk seizoen dat nei har ein rint. It giet dochs elk jier wer 
fluch. En wat kinne wy weromsjen op in bysûnder moai seizoen. In 
jier mei allegearre hichtepunten. In twadde plak op de NBK en beide 
prizen op it federaasje festival.  
Koartlyn binne wy mei elkoar nei it konkoers op Skiermûntseach 
west. Spitigernôch wie it wat kâld, mar lokkich wie it wol drûch.  
Wy ha in gesellige dei hân mei elkoar en mochten úteinliks sels de 
twadde priis mei nei hûs nimme. In prachtige dei mei in prachtich 
resultaat! In oantal wike lyn binne wy ek wer de doarren del west 
mei koeken, dit jier mei stikjes oranjekoeke. Wy hoopje dat se 
smakke ha, folgjend jier sille wy wer yn dizze perioade delkomme.  
 
By de iepening fan it fernijde Streekhûs spilen wy wat ‘party hits’. 
Wat kinne wy as doarp grutsk wêze op ús streekhûs. In prachtich 
plak, ek foar UDI om te repetearjen en konserten te jaan.  
Dit jier slute wy ús seizoen wer ôf op Bollingwier, mei in smûk 
konsert foar de bewenners.  
 
Mar it hichtepunt fan ús jier wie dochs echt ‘de Kening fan de 
Brassband’. Wat binne wy grutsk. Grutsk op ús brassband, ús 
toanielferiening, ús frijwilligers, ús doarp. It wie geweldich om te sjen 
hoe wy mei elkoar sa yts gruts delsette kinnen ha.  
 
Wy wolle jim allegearre tige tankje foar jim komst en jim moaie 
reaksjes nei ôfrin. Fjouwer jûnen útferkocht… wy ha fan alle fjouwer 
kearen geniete! Dit smakket nei mear moaie gearwurkingen yn de 
takomst. Wy winskje jimme allegearre in moaie simmer ta.  
 
Rinskje  



34 
 

Clubkamp 2024 

  
Ook dit jaar hebben we het Jeugdcafé seizoen weer afgesloten met het 
traditionele clubkamp. De locatie dit jaar was Appelscha in 
kampeerboerderij Wouda van vrijdag 14 juni tot 16 juni. Dit was voor een 
enkeling van de leiding een nostalgisch tripje, omdat hen eerste kamp zo’n 
zestien jaar + geleden ook ooit op deze locatie was. Qua inrichting was er 
nauwelijks iets veranderd. Rond zeven uur op de vrijdagavond kwamen 
we aan. De ouders die hadden gereden vonden het wel interessant waar 
hun jongvolwassenen mochten verblijven en deden ook even een rondje 
door de boerderij. Bij aankomst werden we eerst getrakteerd op een 
lekkere oranjekoek, omdat Fokje jarig was, en dat moest natuurlijk gevierd 
worden. Nadat alles was geïnspecteerd, de kamers verdeeld en de tassen 
uitgepakt waren en het eindelijk donker werd, was het tijd voor de eerste 
activiteit van het weekend, de Dropping! De weken voor kamp was deze 
al uitgezet door de leiding (Dennis en Riekje), op een afstand van circa 5 
km als je de wegen volgde en niet te ver verkeerd liep. De teams waren 
verdeeld in hun eigen leeftijdsklassen. De klassen 2,3,4 mochten 
zelfstandig bij klas één waren twee begeleiders mee om het nog een 
beetje in goede banen te leiden. Op deze volgorde was de dropping ook 
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ingericht. Nadat klas 3 eerder terug was dan klas 2, die later gedropt 
waren dan hen, begon bij een enkeling van de leiding nog wat nervositeit 
op te spelen, dit kwam uiteraard helemaal goed. Ook klas 4 deed er wat 
langer over dan verwacht, dit kwam omdat ze Appelscha nog even 
ingelopen waren om de lokale snackbar te  bezoeken. De leiding was wel 
zeer teleurgesteld dat er voor hen niks was meegebracht! Na een 
geslaagde dropping was het tijd om te slapen… of toch niet.. 
Na een korte en onrustige nacht voor de jeugd, en de leiding, was 
iedereen alweer vroeg wakker. De zaterdag had ook weer een zeer gevuld 
programma. Na het ontbijt was het tijd voor het volleybal toernooi, ook ter 
oefening voor het jaarlijkse volleybal toernooi tussen de clubs. Helaas liet 
het weer het niet toe dit geheel af te ronden en moest de laatste wedstrijd 
overgeslagen worden. 
De middags stond er op het programma een buitenactiviteit bij de 
“Jongens van Outdoor” hierbij hadden we eerst een soort 
“Robinsonachtige spellen” Bij aankomst hier zagen we dat dit bijna 
dezelfde activiteiten waren dan die we vorig jaar zelf mee hadden. 
Desondanks hebben we het beste er van gemaakt bij de spellen. We 
moesten zaklopen, iemand van A-naar B loodsen op een grote A, een bal 
via regenbuizen 
overbrengen van punt naar 
punt, groeps-langlaufen 
door het zand  en een GPS 
speurtocht waarbij nog 
twijfel was over het te 
vinden voorwerp. Na dit 
spektakel was het tijd voor 
het vlotbouwen. Hier keek 
de leiding mooi op afstand 
toe hoe de jeugd instructies 
kreeg om een vlot te 
bouwen, Aleida had echter 
geen instructies nodig en 
was bijna tegelijk met de 
uitleg al klaar met haar eigen vlot. Elke groep ging aan de slag om een 
stevig vlot te bouwen waarmee ze het water op konden. Helaas ging het 
weer ons weer dwarszitten en voor we volledig zeewaardig konden 
worden, gooide de regen weer roet in het eten en moesten we vroegtijdig 
stoppen met de activiteit. Er werd door één dapper kind nog gezwommen 
in de regen en daarna gingen we terug naar de kampeerboerderij.  
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Toen was het tijd om gezamenlijk patat te eten van de lokale snackbar. 
Aan de kwaliteit van de patat was te zien dat ze er niet op ingericht waren 
om dit soort grote bestellingen aan te nemen, maar desondanks is bijna 
alles toch opgekomen. 
Toen was het moment suprême aangekomen, namelijk: De bonte-avond, 
deze was voor een ieder verplicht inclusief de leiding. De avond werd dan 
ook geopend door de leiding die verkleed in hula-Hawaï-kleding de 
Macarena deden en hiermee het spits afbeten. De avond was zeer divers 
gevuld van een prachtig georganiseerde “Swingo” door de dames van klas 
4 tot “bierpong” van de dames van klas 1. Het rammelen van bierkratten 
met de krattenpolka door de jongens van klas 1 en 2. Ook zang optredens 
kwamen langs van de heren van klas 3 en 4 met onder andere 
“Hollandstalige muziek” en “Tequila”. Ook deden de quizzen het erg goed 
zo hadden we onder andere een quiz over voetbal van klas 1, een niet 
nader te noemen “kahoot” van de dames van klas 3 en een quiz waarbij 
we personen moesten raden aan alleen de ogen door de dames van klas 
2. Aan het einde van de avond konden we merken dat de vermoeidheid 
er in begon te slaan, want het concentratievermogen van zowel de jeugd 
als leiding werd steeds minder. Na een geslaagde bonte avond was er 
voor wie wou nog  wat 
te wat drinken en 
konden ze nog even 
beneden rondhangen, 
ook dit was erg 
gezellig. 
Na opnieuw een 
relatief korte nacht, 
werd alle jeugd wakker 
gemaakt met het liedje 
van Jochem Meijer; Na 
het ontbijt was het tijd 
voor de laatste 
groepsactiviteit, 
namelijk het 
kanovaren. Onderweg 
naar de locatie scheen de zon nog vol op maar tijdens de instructies en 
bij het instappen van de kano’s betrok de lucht al aanzienlijk en waren er 
ook al een paar druppen voelbaar, dit was ook tekenend voor de eerst 
dertig minuten. U raadt het al, ook deze activiteit werd weer verstoord door 
het weer. Het water kwam met bakken uit de lucht er was bijna meer water 
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boven de kano dan eronder, desondanks gaf de meeste jeugd niet op en 
ging bikkelend in een nat pak door waaronder twee van de leiding (Liset 
en Janne). Een aantal jeugd had geen regen nodig voor een nat pak, maar 
zorgde hier zelf voor door met de kano om te slaan. Maar zoals altijd is er 
na regen zonneschijn en dit bleek ook, de rest van de tocht bleef het 
droog. Bij terugkomst op de boerderij was het tijd om op te ruimen zodat 
we daarna gezamenlijk de eerste helft van het EK-voetbal konden kijken, 
want Nederland moest spelen. Tijdens de wedstrijd sloeg de vermoeidheid 
er bij velen toch in en haalde het slaaptekort, de activiteiten en het 
natregenen een ieder toch in. Bij de rust was een ieder daarom toch ook 
wel blij naar huis te mogen om wat welverdiende rust te pakken! Al met al 
een zeer geslaagd weekend! 
 
Wij willen met name de sponsors bedanken, zonder hun was dit weekend 
niet mogelijk en ook de ouders die ons hebben geholpen met het logistieke 
gedeelte! Volgend jaar zal er geen kamp  zijn in verband met Dorpsfeest, 
maar hopelijk zijn we over twee jaar weer van de partij! 
 
De leiding 
 
Sjoerd Dijkstra  Liset Leusink 
Hester Wijtsma  Antsje Holwerda 
Dennis Stockman  Erwin Beeksma 
Riekje Kroes   Suhas Dijkstra 
Janne Peters 
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Útnodiging foar een boattocht 
mei Oars Aktief. 
 
Freedtemiddei 27 september wolle wij graag te 
faren mei “De Vlinderbalg” fanút Oostmahorn. 
Wij ride mei eigen auto’s om 13.30 fanôf De Terp 
nei De Skâns. 
Oan board fan de Vlinderbalg kinne we fan een 
rûnfeart oer it Lauwersmar geniete. 
Natuurlijk krije wij een bakje thee as kofje mei wat lekkers dêrbij oan board.  
Rûn 17.00 meare we wer oan en dan giet it op nei De Terp wêr’t een lekker 
buffet foar ús klear stiet. 
De kosten foar dit útstapke binne  € 32,50 p.p. 

Graag ûndersteand strookje ynfulle en foar 15 juli bij Hilda Dijkstra 
ynleverje.( Buorfinne 12) 
 
Groeten fan Grietje en Hilda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namme(n):  
Ik/wij ha sels ferfier/       ik/wij wolle graag meiride 
Dieetwinsken: 
Tel nr: 
 
Wij hoopje op een moai útstapke mei elkoar 
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Jippie! Daar is Pippi! 

 
Vier jaar geleden  stond ik in 
de bouwput die ooit mijn tuin 
zou worden toen plotseling 
een prachtig rood-harig 
katje zich kwam melden. Ik 
probeerde hem met wat 
vriendelijke woordjes te 
lokken. Hooghartig draaide 
hij zich om, blies nog even 
flink naar mijn hondje Livia 
en liep op zijn dooie 
gemakje het terrein weer af. 
“Ziezo!”, zag ik hem denken, 
“die weten nu ook wie hier 
de baas is!”  
Livia keek mij vertwijfeld 
aan: “Een kat met een 
Napoleoncomplex…boffen 
wij even!” 
 
Niet veel later, ik woonde 
inmiddels op de Dobbe, 
kwamen er wat kinderen uit de buurt aan de deur. Terwijl ik een praatje 
met ze maakte zag ik hetzelfde katje, waakzaam de wacht houden. Het 
waren ‘zijn’ kinderen, zijn naam bleek Pippi en hij nam zijn 
verantwoordelijkheden als oppaskat erg serieus Gecharmeerd van deze 
kleine eigenzinnige rode sfinx werd het tijd voor een nadere kennismaking. 
“Mijn naam is dus Pippi. Ik hoor u denken: “Pippi? voor een káter?? En 
daarin geef ik u absoluut gelijk! Ik had ook liever een stoerdere naam 
gehad zoals Boris of Brutus of beter nog: Dzjengis Khan. Maar je kunt nu 
eenmaal niet alles kiezen in het leven. 
Over mijn huisvesting ben ik wèl dik tevreden: Ik woon namelijk op de Lou 
Sânen bij Paulien en Pieter Jelle Post en hun drie famkes Marinthe, 
Rosalinde en Judith.  
Jawel: een vrouwenhuishouden! 
Maar dat heeft zijn voordelen: prima hotel en uitstekende service!  
 

Mijn naam is Pippi 
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Mijn voorgangers waren allemaal gesneuveld op het grote asfalt (de 
sufferds!) en dat was natuurlijk niet best voor het moraal van de familie. 
Tranen met tuiten werd er gehuild; dure eden gezworen: “We beginnen er 
nooit meer aan!” en “We 
nemen nooit meer een kat!”  
Een onwenselijke situatie 
natuurlijk want een huis 
zonder kat is zoiets als een 
….muis zonder slagroom?  
 
Geboren bij de ouders van 
het vrouwtje, was ik de 
aangewezen kandidaat om 
te laten zien hoe het wèl 
moest. Ik kende immers de 
omgeving, het personeel èn 
wist wat er van mij verwacht 
werd: lekker een beetje op 
de bank hangen, gezellig 
laten aaien en me vooral niet 
plat laten rijden! Kortom: een 
prinsheerlijk leven!  
Men vindt mij een tikje aan 
de tengere kant (ik noem dat 
zelf liever atletisch) maar dat 
compenseer ik ruimschoots 
met mijn intelligentie en 
jachtinstinct. Kortom: ik heb 
nobel karakter en een 
schitterende bontjas. 
(Sommige mensen vinden mij een arrogante rotkat, maar daar kunnen zij 
natuurlijk niks aan doen.) 
 
Ach wat was het leven goed! Ik stuurde het vrouw-volk om de lekkerste 
hapjes, ik had wel vier, vijf bedden om uit te kiezen en ik hoefde maar een 
klein beetje te miauwen of daar kwamen de dames aangerend….kroeltijd!!  
Ach ja, als je het personeel maar bijtijds de juiste instructies geeft dan heb 
je niks te klagen; kwestie van goed management. 
 

warmwaterkruik 
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Maar helaas;  luilekkerland bleek geen blijvertje. De baas moest aan het 
werk op een booreiland en ging langere tijd van huis!  
Nou u kent het gezegde: het duurde niet lang of de muizen dansten op 
tafel! Als enige man in huis moest ik  aan de bak, aan het werk, de klauwen 
uit de mouwen! 
 
Eerst ’s ochtends de kinderen naar school brengen. Een beetje opjagen 
en opletten dat er niet eentje achterblijft. Staart fier omhoog zodat we niet 
achterop worden aangereden.  
Uit het oogpunt van efficiëntie wilde ik tijdens de les op de vensterbank 
gaan liggen tot we weer naar huis konden, maar dat vond juf geen goed 
idee. (Waarom is mij nog steeds een raadsel!). De bazin werd dus gebeld 
om mij op te komen halen. Prima regeling. Heen te voet, terug met auto 
en chauffeur! 
 
Daarna moet de oppas van de jongste worden geassisteerd: bedje 
voorverwarmen, koelkast 
inspecteren, voor de voeten 
lopen en kasten openmaken….. 
Kortom: erbij blijven.  Helaas 
betekent dat, dat ik door die 
kleine regelmatig als knuffel of als 
warmwaterkruik wordt gebruikt. 
Dus ik wil hier nog maar eens 
benadrukken dat ik GEEN 
speelgoed ben!! 
 
Vervolgens is het tijd om 
boodschappen te doen. Opletten 
dat het vrouwtje niks vergeet en, 
nog belangrijker, niet op mijn 
diner gaat lopen bezuinigen!  
Niks leukers dan die 
schuifdeuren bij Mook! Open-
dicht-open-dicht-open…..En dan 
precies op tijd naar 
binnenglippen….! Ik kan merken 
dat zij dat ook een leuk spelletje 
vinden. Ik hoor ze dan roepen: 

gezellig boodschappen doen 
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“Niet wéér die (*&!!@!) kat!”!….LOL. 
 
Zolang de baas weg is zorg ik uiteraard ook voor ‘vlees op tafel’.  
De dames zijn wel een tikkie kieskeurig heb ik gemerkt. De lekkerste ratten 
worden met een vies gezicht in de kliko gegooid en mollen en krokante 
vogeltjes zorgen al helemaal voor een eigenaardige reactie: 
“Ahhhhhhhhhh….. wat ziélig!!!!!” 
Het vrouwvolk zal toch niet stiekem vegetarisch geworden zijn??  
Moet ik het toch eens met de grote baas over hebben… 
 
Na al dat gesjouw ga ik wel eens gezellig bij deze en gene op bezoek. 
Even kijken hoe de vlag er in het dorp bijhangt, beetje chillen…Als BN-er 
moet je tenslotte een beetje aan je fans denken. Toch wordt dat wel eens 
verkeerd begrepen. “Ach gut”, zeggen de mensen dan, “hij is de weg 
kwijt!”. Nou já zeg!! Wij, katten, zijn nóóit de weg kwijt!  
(Is de TomTom tenslotte niet vernoemd naar TomPoes, de Einstein onder 
mijn voorvaderen? Dát bedoel ik maar….!) 
Helaas eindigen deze uitstapjes dus vaak met hetzelfde liedje: zit ik 
ergens gezellig een beetje te chillen, wordt ik weer ópgehaald! “Was je 
weer verdwaald???” zegt het vrouwtje dan. Om dan in de auto een beetje 
na te mopperen: “Ik heb het maar druk met jou!”  
Zucht….een kat kan ook nóóit van huis!! 
 
Over huis gesproken: de buurt is erg veranderd sinds ik hier woon. Er is 
jachtterrein verdwenen en er zijn huizen bijgebouwd. Meer mensen ook. 
En waar mensen zijn loert de concurrentie: vreemde katten en erger nog: 
honden! 
Nieuwe bewoners kunnen dus altijd rekenen op een bezoekje mijnerzijds. 
Ik ben redelijk tolerant naar andere katten vind ik zelf maar ze moeten wel 
hun plaats weten. Eén weg-kijk-wedstrijdje is dus meestal afdoende om te 
laten weten dat ík hier de baas ben!   
Honden zijn helaas oliedom dus voor hen heb ik een andere tactiek: 
volstrekt negeren! 
Werkt altijd want dat zijn die verwende mormels absoluut niet gewend.  
 
Maar u begrijpt nu wel dat ik blij ben als de baas weer thuis is van zijn 
werk. 
Kunnen we het werk weer een beetje verdelen. 
Ook gezellig weer:‘mannen onder elkaar’; beetje relaxen, lekker hangen 
op de bank….u begrijpt wel wat ik bedoel.  
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En nu ben ik wel klaar met dit interview want ik zie zijn auto aankomen. 
Dus als u mij wilt excuseren!…..” 
 
En zonder mij nog een blik waardig te keuren, draait Pippi zich om, blaast 
nog even naar Livia en doet weer alsof ik lucht ben… 
Prachtkat! 
        Maria Hesp 

  

verdiende rust 
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Uitslag van de verkiezing van de Nederlandse leden 
van het Europees Parlement 
van donderdag 6 juni 2024 in Streekhûs DE TERP. 
 
 
1. Groenlinks/ Partij van de Arbeid   17 

2. VVD      12 

3. CDA Europese Volkspartij   62 

4. Forum voor Democratie    14 

5. D66      11 

6. Partij voor de Dieren      3 

7. 50 Plus        0 

8. PVV (Partij voor de Vrijheid)   67 

9. JA 21        2 

10. NL PLAN EU       0 

11. Christen Unie     28 

12. SGP Staatkundig Gereformeerde Partij    1 

13. BBB      50 

14. Meer Directe Democratie     0   

15. SP (Socialistische Partij)      8 

16. vandeRegio       0 

17. Volt Nederland       8 

18. Belang Van Nederland (BVNL)     3 

19. NSC      11 

20. Piratenpartij – De Groenen     0 
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Biljartclûb ‘DE TERP’ seizoen 2023 – 2024 
Verslag Biljartseizoen 2023 – 2024  deel 2 
 
Na een intensief en lang seizoen biljarten op donderdagavond, is de stand 
na een volledige competitie: 
 
 
Kampioen  Anne van der Heide 
2 Klaas Brouwer 
3 Jan Bergmans 
 
Klaas en Jan zijn gelijk geëindigd, waardoor het hogere gemiddelden per 
speler gaan tellen, vandaar. 
 
 
Kortste partij is voor Jan Bergmans in 4 beurten! 
Hoogste serie is voor Foppe Heeringa met 27 caramboles. 
 
 
 
Lijst Eindstand libre voorjaar….. 
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Tevens is er een halve competitie Bandstoten gespeeld, 
eindstand hiervan is: 
 
1 Theunis Torensma 
2 Foppe Heeringa 
3 Jen Sjoerdsma. 
 
 Lijst Eindstand Bandstoten 
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Slotavond 
 
Donderdag 18 April werd er een slotavond georganiseerd, 
eerst even een borreltje en daarna was er een heerlijk lopend buffet, 
klaargemaakt door Andre en Marjan van dorpshuis de Terp.  Hierna werd 
er een biljartspel gespeeld met 4 ballen 
Ieder speelt met de gele bal, wanneer je de volgende ballen raakt 
wit + rood   is 1 pt 
wit + blauw is 1 pt 
blauw + rood is 4 pt 
wit + blauw + rood is 20 pt 
 
 
een spel tot exact 75 punten, er waren 4 spelers per groep ingedeeld, was 
iemand uitgespeeld op b.v. 76 punten, moest hij terug naar 50 punten. 
Maximale speeltijd per groep was 20 minuten en werden de punten geteld. 
 
 
 
De uitslaghiervan was: 
 
1 Piet van der Ploeg 
2 Theunis Torensma 
3 Lolke Bergema. 
 
 
Hierdoor was het een kort en gezellig avondje geworden. 
Donderdag 3 Oktober beginnen we weer met een nieuw seizoen, 
Voelt U zich geroepen, kom eens langs en probeer het…. 
Nieuwe leden zijn Hartelijk Welkom. 
 
  Het Bestuur. 
 

 

 

 

 

 

  



49 
 

In ûndersyk 
Sa no en dan leit der in kefert yn ‘e brievebus mei in útnoeging foar in 
befolkingsûndersyk. Sawol foar him as foar har, mar neffens my krije wy 
froulju krekt wat faker in útnoeging as de manlju en it begjint ek jierren 
earder, fan ús tritichste ôf as sa. It is trouwens net ferplichte, mar ik doch 
der altyd wol oan mei, it is ommers foar myn eigen bestwil; mocht der wat 
fûn wurde, dan kinst der mar better op ‘e tiid by wêze. Fan 55 jier ôf krije 
we allebeide om de twa jier in pears kefert mei dêr yn in poeptest. Mei in 
lyts meunster poep kin se yn in laboratoarium sjen oft der bloed yn sit. 
Fine se bloed dan krijst in ferfolchûndersyk. Diskear wie de útnoeging foar 
my. Ik siet der al in bytsje op te wachtsjen, hie al in pear kear sjoen dat 
der bloed yn de wc-pot lei, dat ik woe eins wol graach witte oft dit tafal wie 
as dat der wat oan de hân wie. Dat, jim snappe it al, it poepmeunster gie 
rillegau op de post en ja hear, net folle letter wie dêr de útnoeging foar in 
darmûndersyk. Dus dochs. Hiel drok koe ik my der earst net om meitsje, 
it duorre noch wol even en we hienen earst noch in gesprek. It koe allegear 
yn Dokkum, wat noflik. Op in moandeitemiddei wie dêr it gesprek. In 
aardige frou lei my it ien en oar út, wat de bedoeling wie, wat ik sa al 
ferwachtsje koe. Ik krieg in dieet mei en, net ûnbelangryk, in laksearmiddel 
om myn darmen leech te meitsjen. Mei dat dieet moast ik trije dagen foar 
it ûndersyk begjinne en twa dagen letter mei it laksearmiddel. Wat it dieet 
oanbelanget, dat wie net sa hiele dreech, dat mocht ek net trouwens, it 
wie foaral lichte kost, gjin vezels yn alle gefallen. Dus wite bôle, wite rys, 
in pear soarten griente, meager fleis as hinnefleis sûnder krûden, no ja 
soksawat, der siet net safolle smaak oan, mar it wie wol te dwaan. 
Nijsgjirriger wie it laksearmiddel, hoe soe ik dêrop reagearje. Ik seach 
mysels al op in drafke en om it hurdsje nei de wc fleanen (op besite sit je 
net te wachtsjen sa’n dei) en nachts miskien wit hoe faak derôf…. No ek 
dat foel parten ta, it gie allegear sa as it gean moast, dat op de dei fan it 
ûndersyk wie ik der klear foar. Mei in lege mage en lege darmen riden wy 
nei Dokkum. Sels ride siet der net yn, want ik woe in rûske ha. Dat hie ik 
noch noait hân, dus wie benijd wat dat mei my dwaan soe. Ik hie fan ien 
heart dat dy even sliept hie wilens it ûndersyk. No dat like my ek wol wat, 
want ik siet der dochs wol tsjinoan te skytskoarjen. Krammele, aansens in 
slang yn ‘e …(piiip), wa hat dêr no sin oan. We moasten nei de earste 
ferdjipping en doe’t wy nei de trep rûnen tocht ik: soe elts no yn de gaten 
ha wêr’t ik hjir foar kom? Mar gelokkich, ik seach dat dêr mear dingen 
barden. Wêr’t je je al net drok om meitsje. Ien kear boppe waard ik al 
rillegau roppen en koe de sjauffeur nei hûs. Ik moast mei nei in keamer 
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mei meardere bêden, dêr begaan en eindige myn koarte besyk oan De 
Sionsberg. Op ien fan dy bêden lei iets blauws, dat wie foar my en ik mocht 
it oandwaan. It bliek in papieren broek te wêzen, maat 10 x XL as 
soksawat, mei oan de achterkant klittebân. Dêr siet fansels in klepke wat 
iepen en ticht koe. Dochs aardich dat je noch wat om ‘e kont hienen en 
dat pas op it moment suprème je mei de billen bleat hoegden. De 
pipobroek, sa as ik him mar doopt hie, kaam oan en ik mocht op it bêd. Ik 
krieg noch in nulle yn de hân foar it rûske letter en doe wie it wachtsjen 
oant ik oan de beurt wie. It duorre even, doe waard der in bêd nei binnen 
riden mei dêrop in frou. Se lei earst even te bekommen, mar nei ûngefear 
fiif as tsien minuten hiene we even kontakt. Sy hie krekt in ûndersyk hân 
sei se en it wie har net ôffallen. It wie foar har ek net de earste kear. Oh, 
dat koe dus ek noch, faker as ien kear. Ik soe wol sjen hoe as it kaam, 
earst dit mar en dêr wiene al twa froulju dy’t my meinamen nei de 
ûndersykskeamer en ja, dan lit je it mar oer je hinne komme no. Ik mocht 
op de side lizzen gean en doe gie it los. Ik krieg it rûske en tagelyk waard 
it klepke iepene. Fuort dêr nei wiene de earste bylden op it skerm, want ik 
koe it allegear folgje as ik dat woe. Bekende bylden, want soks hast wolris 
op de tillevyzje sjoen, mar ek wer net, want dit wie de earste kear dat der 
in kamera yn myn lichem wie. In frjemd idee. Ik koe it net allegear rjocht 
folgje, sa te hearen seachen de froulju (ek de dokter wie in frou, noflik!) sa 
no en dan wat en dan gienen se wer ris werom as hinne en wer, om earlik 
te wêzen ik koe my der net sa drok om meitsje. Ik lei dêr wol goed en ik 
ha sels tocht: ik kin my ek wol even deljaan. Pynlik wie it net, útsein doe’t  
ien fan de froulju op myn liif begaan te drukken, dat wie leau ik bedoeld 
om de kamera in oare kant op te krijen. Fremdichheden dy’t se ûnderweis 
foarby kamen waarden fuort meinaam as fuorthelle, mar al mei al, koe ik 
wol hearre, like it goed. Dat nei sa’n tweintich minuten kaam it klepke wer 
ticht en mocht ik werom nei de earste keamer. Noch even by komme en 
in hapke ite (it wie al 24 oeren lyn dat ik foar it lêst iten hie) en doe koe de 
pipobroek wer út en mocht ik nei hûs. Letter soe ik noch wol offisjeel 
berjocht krije. No dat hiene we ek wer meimakke, wat in ûnderfining. Dat 
ha je blykber by it âlder wurden, sa no en dan in al as net raar ûndersyk! 
          

awb 
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Kindcentrûm Wra ldwizer  
 
Fusie – onderzoek ’t Kompas en de 
Wrâldwizer 
De mr van 't Kompas en de Wâldwizer hebben 
hun instemming gegeven aan de Fusie Effect 
Rapportage(FER). De gemeente en duo 
dienen nu formeel nog hun advies te geven. Dit 
hopen we snel te horen.  
 
 

Leerlingen van ’t Kompas die per 
komend schooljaar op de 
Wrâldwizer komen. 
Of de fusie doorgaat of niet sowieso komen er zoals het nu staat, 17 of 18 
leerlingen van ’t Kompas per komend schooljaar naar de Wrâldwizer. De 
beide scholen doen daarom dit schooljaar een aantal activiteiten samen, 
zo kunnen de leerlingen elkaar voor komend schooljaar al leren kennen. 
Een aantal activiteiten zijn inmiddels gedaan en een aantal doen we in de 
komende weken. Hieronder staat een overzicht van de gezamenlijke 
activiteiten.  
 

Inloopmiddag  
Op maandag 18 maart was er een inloopmiddag voor de ouders van 
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en voor de ouders en kinderen van ’t 
Kompas die komend schooljaar op de Wrâldwizer komen! De ouders en 
kinderen van ’t Kompas hebben weer even sfeer kunnen proeven, de 
school weer  kunnen bekijken en de kinderen van de Wrâldwizer weer 
even kunnen ontmoeten!   
 

Gezamenlijk schoolreisje  
Op donderdag 13 juni gaan groep 1 t/m 8 van ’t Kompas en groep 1 t/m 7 
van de Wrâldwizer op schoolreisje! Een mooie gelegenheid om elkaar in 
een speelse setting te leren kennen. Een waardevolle dag voor de 
kinderen!  
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Wenmiddagen, meedraaien  
Er zijn een aantal meedraaimomenten afgesproken, zodat de kinderen 
van de Wrâldwizer en de kinderen van 't Kompas die op de Wrâldwizer 
komen, elkaar beter leren kennen.   
Voor de groepen 1/2/3 is dat 23 mei en 27 juni 13.30-14.30.   
Voor de groepen 4/5/6/7/8 is dat 24 mei en 28 juni 13.00-14.00   
  
Meedraaiochtend in de nieuwe groep. 
Op woensdagochtend 10 juli is er een meedraaimoment op de 
Wrâldwizer. De leerlingen van de Wrâldwizer draaien dan een deel van 
de ochtend met hun nieuwe groep, en de nieuwe leerkracht.  De kinderen 
van ’t Kompas die per komend schooljaar starten op de Wrâldwizer komen 
deze ochtend ook!   
 

Foto impressie Koningsspelen Wrâldwizer 
 
 
 
Sportdag groep 5 t/m 8  
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Schoolkamp groep 8 
Naar Ameland! 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
Schoolreisjes groep 1 t/m 7 
Groep 1 en 2 naar de Naturij in Drachten 
Groep 3, 4 en 5 Duinenzathe in Appelscha 
Groep 6 en 7 Avonturenpark Hellendoorn. 
 
Wordt uw oudste kind bijna 4 jaar?   

Wordt uw oudste zoon of dochter komend 
schooljaar  
4 jaar? Dan nodig wij u van harte uit voor 
een kennismaking bij Kindcentrum de 
Wrâldwizer!  
Graag vertellen we u meer over de school 
en geven u een rondleiding. U kunt dan de 
school bekijken op het moment dat de 

kinderen er zijn en er les wordt gegeven in de klassen!   
 
Welkom in ‘de lytste wrâld’! 
Wij zijn een kleinschalige kinderopvang, 
peuterspeelzaal en voor- en naschoolse 
opvang (BSO): een gezellige en mooie locatie 
waarin kinderen zich vertrouwd en veilig 
voelen. We zijn gevestigd in basisschool de 
Wrâldwizer in Oosternijkerk. 
 
Kinderen laten stralen 
Bij ‘de Lytse Wrâld’ krijgt ieder kind de kans om te stralen. We bieden 
opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Zowel kinderen van de 
Wrâldwizer als van omliggende scholen zijn bij ons van harte welkom. 
Veilig en vertrouwd 
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In De Lytse Wrâld creëren we een prettige, rustige en gezellige omgeving 
waar kinderen zich thuis kunnen voelen. We hechten veel waarde aan 
veiligheid en vertrouwen, omdat we geloven dat een kind zich optimaal 
kan ontwikkelen wanneer het zich geborgen voelt. 
  
Ook eens langskomen? 
Bent u ouder en opzoek naar opvang voor uw kind? Neem dan contact op 
met onze pedagogisch medewerkers. Zij staan klaar om u te informeren 
en rondleidingen te verzorgen. 
  
Kinderdagverblijf:   06 - 82060843 
Peuterspeelzaal en BSO:  06 – 13575848 
U kunt natuurlijk ook zo even binnenlopen voor meer informatie. 
  
Openingstijden: 
  
Kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) 
maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.15 uur 
 (bij voldoende aanmeldingen ook op vrijdag vanaf september!) 

  
Peuteropvang (2 tot 4 jaar) 
maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur 
  
Buitenschoolse opvang (BSO) (4 tot 12 jaar) 
maandag  14.30 uur tot 18.15 uur 
dinsdag     12.00 uur tot 18.15 uur 
donderdag  14.30 uur tot 18.15 uur 
(bij voldoende aanmeldingen ook op woensdag en/of vrijdag) 
  
Voorschoolse opvang  
maandag  7.00 uur tot 8.20 u  
donderdag  7.00 uur tot 8.20 u 
(bij voldoende aanmelding ook op andere dagen) 
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Peuterspeelzaal  

Donderdag 25 april was de laatste 

werkdag van juf Afke. ‘s ochtends 

werd juf Afke met een ’lawaaioptocht’ 

opgehaald. Veel peuters waren 

prachtig verkleed. Op school werd Juf 

Afke ontvangen met een erehaag 

door alle schoolkinderen. Daar ging 

het feestje door met een springkussen 

en lekkernijen. ‘s middags was er een 

receptie georganiseerd waar iedereen 

afscheid kon nemen. juf Afke werd 

verrast met prachtige 

herinneringsboeken, gemaakt door de 

kinderen en ouders. Ook kreeg ze een 

prachtig album met foto’s uit de oude 

doos.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Na de meivakantie hebben juf 

Froukje, juf Paula en juf 

Geartsje de peuterochtenden 

gedraaid. Per juni is juf Wytske 

bij ons komen werken als 

meewerkend Adjunct, wij 

wensen haar veel werkplezier! 

 

26 april hebben de peuters een 

heerlijk koningsontbijt gehad. 

De peuters hebben heerlijk 

gesmuld en waren mooi in het 

oranje gekleed!  
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Buitenschoolse opvang  

Op 1 maart kwam Bert Natuur voor 

de laatste keer langs op de BSO. 

Hij heeft de afgelopen periode de 

kinderen veel geleerd over de 

dieren, bomen en planten. We zijn 

samen de natuur in geweest, Bert 

nam opgezette vogels mee. Een 

paar weken terug nam Bert een 

echte varaan mee! De kinderen 

hebben genoten van deze 

leerzame lessen.  

 Kinderdagverblijf  

De kinderen van het 

Kinderdagverblijf gaan 

regelmatig wandelen. Zo 

gingen ze in mei ook even 

langs het huis van juf Anja, 

want zij had kleine 

kuikentjes!   

Juf Sanne heeft laten 

weten dat zij in verwachting 

is van hun tweede kindje! 

We wensen haar een 

goede zwangerschap toe. 
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Paadwizer 

Doarpsbelang D. Holwerda 242212 

Doarpshûs De Terp  A. Beeksma (contactpersoon) 
*Alleen tijdens openingsuren 

241744 
241486* 

Wrâldwizer  241530 

Protestantse 
Gemeente 

  

It Koetshûs Richtsje Eisenga 06-13176550  

U.D.I. Sanne Faber 06-22676016 

Drumband U.D.I. P. de Boer 241230 

De Lytse Wrâld locatieoosternijkerk@kinderopvan
gfriesland.nl 

06 13575848 

Biljertferiening De Terp L. Bergema 241704 

Gymfer. S.S.S. Paulien Post 06-57553996 

Iisferiening H. Zijlstra 241313 

Jeugdhonk ’t Terpke jhoosternijkerk@gmail.com  

Doarpsklaverjassen J. Bergmans 241754 

Klaverjasclub  
Nocht en Wille 

G. Cuperus 241686 

Keatsferiening  
De Trije Doarpen 

Anja Bandstra 
h.j.bandstra@knid.nl 

241541 

De Bûnte Flinters Bettina Weidenaar 06-25595228 

Ropta Boys J.A. Wijma 241574 

OCOO Info@ocoo.nl  

Oars Aktyf H. Dijkstra 242085 

Dartclub 
Easternijtsjerk 

Siemen Weidenaar 06-18150569 

De Laatste Eer W. Elzinga (1e bode) 
watse@uitvaartzorgelzinga.nl 

06-51640661  

Koersbalvereniging 
ON 

W.Dijkstra 241690 

Burenhulpdienst  A. Kuiper-Wijtsma 241384 

Easternijtsjerk Events easternijtsjerkevents@gmail.com  

Wijkagent   Algemeen 
nummer: 0900 - 
8844 

mailto:jhoosternijkerk@gmail.com
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AGENDA 
 
 
 
 
 

Juli 
12   Strjittekeatsen 
 
Augustus 
3   Easternijtsjerk beach 
24  Dorpsbarbecue 
 
September 
11   Inleveren kopij  
20 en 21  Sit Inn 
27   Boattocht oars aktyf 
28   Doarpskille 210 verschijnt 
 
 
 


