
1 
 

- Oars aktief 

- Krystkuier 

- Een afscheid en een nieuw begin 

- De bûnteflinters yn in nij jaske!  
 
- Brand op Berchhuzen in 1962  en 1981 

- Oaljekoek aksje fan U.D.I 

- Noch folle mear…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
  Desimber                211            Nûmer 4/2024 

44e jiergong 

Yn dizze skille 

Guon fan jimme wienen miskien wat fan 
streek rekke troch it foarwurd yn de 
Doarpsskille fan septimber, mar lokkich 
leit hjir dochs wer de lêste Doarpsskille 
fan 2024 foar jimme. 
 
Sa as it by de tiid fan it jier past, wurd er 
ôfskied naam, mar is er ek tiid en rûmte 
foar in nij begjin. 
 
Wêr’t de iene doar slút, giet in oare faaks 
wer iepen! 
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Sa is yn ús doarp de winkeldoar fan Piet en Saakje ticht mar stiet de 
doar op ’t Oogh 20 foar jimme iepen!  
Lês hjir yn dizze Doarpsskille mear oer yn it stik wat Maria en Geert 
optekene ha. 
 
Ek de doar fan de nije buurtsuper Easternijtsjerk is sûnt koarten iepen, 
ha jimme dêr al efkes west? 
Fijn dat jonge minsken dizze stap sette en harren nekke útstekke! It komt 
de leefberens fan ús doarp te goede! 
 
De lêste wiken fan it jier is d’r in protte te belibjen yn ús moaie doarp, 
foar elkenien sit er fêst wol wat gaadliks by! 
 
 
De redaksje winsket jimme noflike krystdagen en in sûn en lokkich 2025! 
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Dûmny’s tinzen 
 
 
 
 
Zal er ooit een dag van vrede, 
zal er ooit bevrijding zijn 
voor wie worden doodgezwegen 
levenslang gebroken zijn? 
 
 
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
 
Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
naar de dag die wordt verwacht. 
 
 
Zoals sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 
 
 
(Henk Jongerius) 
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Een afscheid en een nieuw begin 
door Maria Hesp 

 
PIET DE BOER is een begrip! Niet alleen in ons eigen dorp maar in de wijde 
omgeving. 
Een ouderwetse Winkel van Sinkel waar je alles, nou ja…bijna alles kunt 
kopen. 
Maar tot groot verdriet van velen, sluiten ze nu toch de deur. 
Lang hikten Piet en Saakje tegen deze beslissing aan want opvolging was er 
niet. 
Maar dan staat onverwacht Hielke de Vries voor hun deur. En loopt het toch 
weer anders! 
 
Alle reden voor een gesprek vond de redactie! 
Daarom fietsen Geert van Wieren en ondergetekende op een avond naar TD 
Noord op ’t Oogh.  
De pas geopende winkel annex werkplaats van Hielke en zijn vrouw Annika. 
We worden hartelijk ontvangen door het jonge stel. Koffie, thee en heerlijke 
oranjekoeken staan op tafel en ook Piet en Saakje zijn al aangeschoven. 
 
Piet steekt van wal: 
“Ruim honderd jaar 
geleden streken 
mijn grootouders 
neer in 
Oosternijkerk. Ze 
waren 
beurtschippers, 
tulpenkwekers en 
hadden een 
foerage- en 
brandstofhandel.  
Later, toen in 
Dokkum de 
Agrarische Unie werd gesloten, kwamen alle boeren bij ons om kunstmest. 
En dan kwam de vróuw van de boer ook mee: om een emmer of een 
afwasteiltje of een wasrekje….en dan zorgde mijn moeder dat het er kwam”. 
“En zo”, zegt Piet lachend, “is dat van kwaad tot erger gegaan!”. 
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In 1978 stapt Piet bij zijn ouders in het bedrijf. 
Het pakhuis wordt verbouwd tot winkel en er wordt een nieuwe grote loods 
bijgebouwd. 
Als dit in 1980 goed en wel klaar is belanden Piet’s ouders tegelijkertijd in het 
ziekenhuis. Heit met een niervergiftiging en mem met twee gebroken hielen.  
Als ze eindelijk, na elf weken weer thuiskomen, kunnen ze helaas niet meer 
meewerken in het bedrijf. 
Gelukkig staat Piet er niet lang alleen voor, want als hij in 1981 met Saakje 
trouwt, komt ook zij in het bedrijf. “Ze is erbij ingetrouwd” zegt Piet plagend.  
Het is hard werken maar de zaken gaan voorspoedig. Tot hun grote vreugde 
wordt in 1982 dochter Neeltje geboren en twee jaar later zoon Jan. 
 
Maar dan breekt plotsklaps een heel moeilijke tijd aan.  
De kleine Jan blijkt een ernstige hartafwijking te hebben. 
Saakje: wij gingen elke dag, ná sluitingstijd, naar Groningen en dan waren we 
’s avonds om 9 uur pas weer thuis. En dat ging zo maar door…“ 
Na vele lange maanden in het ziekenhuis, overlijdt hun Jan. Hij is dan nog 
geen twee jaar. 
 
De zorgen, het heen-en-weer gereis en het verdriet, hebben ook hun 
weerslag op het bedrijf. 
“Door al die trubbels raakten wij erg achterop met de boekhouding”, vertelt 
Saakje. “Alles ging toen namelijk nog gewoon met de hand. We bleven wel 
verkopen en we kochten ook steeds ín, maar we hadden geen tijd om de 
rekeningen de deur uit te werken. Daardoor raakten we heel erg in de 
schulden”. 
Ondanks alles hielden ze vertrouwen: “Ik heb er eigenlijk nooit over ingezeten 
dat dat niet goed zou komen”, zegt Saakje. 
 
En hulp kwám er! Ze kregen een nieuwe buurman: een boekhouder uit 
Uithoorn.“Hij raakte aan de praat met onze overbuurman Jan Jousma, en die 
vertelde hem dat wij nooit een rekening stuurden… En zo is het begonnen”, 
glimlacht Saakje.  
“Hij kwam bij ons vragen hoe het zat. Wij vertelden over ons zoontje en alle 
drukte. Dat we er gewoon niet aan toekwamen! Hij heeft toen samen met Piet 
en een kameraad die programmeur was, een boekhoud-en facturering-pakket 
gemaakt en speciaal uit Amerika een computer laten komen. Een televideo 
heette dat toen nog.  
Zo werden wij het eerste bedrijf in de hele omtrek dat alles op de computer 
deed!” zegt Saakje trots. “En dat was nog vóór MS-DOS!” 
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Ook uit andere hoeken kwam er steun. 
Zo verhaalt Piet warm over één van hun leveranciers: “Die vroeg nóóit om zijn 
geld. Zijn eerste vraag was altijd alleen maar: “Hoe is het met Jan?”. 
En dan zei hij: ‘Jongens, júllie zorgen voor je kindje; jullie kunnen áltijd blijven 
bestellen en dat geld, dat komt wel goed!’ Dat was geweldig! We voelden ons 
echt door die moeilijke tijd heen gedragen!”. 
 
Dankzij de computer, is de boekhouding weer snel op orde.  
Het was hard werken maar zwaar vonden ze dat niet: “Dat deden we gewoon! 
We vonden het ook leuk om een klant tevreden de deur uit te helpen. Mooier 
is er toch niet?!   
“Nooit ruzie gehad?” vraagt Hielke met een knipoog naar zijn Annika.  
Saakje lacht: “Dat hebben ze wel vaker gevraagd en dan zei Piet altijd: ‘Heb 
je haar ooit met een blauw oog in de winkel zien staan dan?’”. 
  
“Maar”, zegt ze tegen het jonge stel, “je moet het wel met z’n beiden doen. 
Samen beslissen en vooral vrolijk blijven!  Wíj hebben samen altijd veel 
plezier gehad in de winkel. En ik denk dat de mensen daarom ook graag naar 
ons toekwamen”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1 Gezelligheid troef bij Piet en Saakje  
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En dat het gezellig was in de winkel bij Piet en Saakje, bleef niet onopgemerkt. 
“Plotseling stonden er allemaal mensen voor de deur”, vertelt Saakje 
glunderend. “We hadden de Friesland Post Pluim gewonnen! Maar we 
hadden geen idee wat dat was. Hahaha!”. 
De krant bleek allemaal mensen gevraagd te hebben welke winkel in de regio 
de vriendelijkste was en daar waren zij als eerste uitgekomen! 

Afb. 2 Expo Oosternijkerk 

Toch zijn in de loop der tijd heel wat winkels uit de dorpen verdwenen. 
Maar Piet de Boer overleefde. En dat niet alleen: de winkel werd een begrip 
in de wijde omgeving.  
Wat is hun ‘geheim’? 
Saakje lacht: “Ja! Wij zijn de laatste der Mohikanen!  
Maar ik denk dat het onze service was. Want als we het niet hadden, dan 
kwàm het er wel. Het is soms wel grappig hoor”, vervolgt ze vrolijk: “dan 
krijgen we klanten en die hebben héél Dokkum afgezocht en dan komen ze 
bij ons en dan hèbben we het gewoon. En dan zeg ik: Je moet ook éérst bij 
ons komen. Zelfs de Dokkumers komen bij ons!”. 
Hun kracht is ook dat ze zelf inkopen. “Wij weten wat er in onze regio wordt 
gevraagd. Die ‘hypes’ die soms opduiken die werken bijna nooit in een dorp 
en vooral niet in Noord-Friesland”.  
“Nee” vult Annika aan: “Friezen zijn daarvoor veel te nuchter!”. 
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Piet (plagend): “Maar ik herinner mij die laarsjes met bloemetjes…..”. 
“Ja, ik ben er één keer ingetrapt” glimlacht Saakje, “Ze waren echt heel leuk 
hoor maar ze verkochten niet!” 
 
Tijdens de Corona zijn ze samen een weekje ziek geweest.  
Piet: “Nou ja, we waren niet ziek maar ‘positief getest’”. 
Saakje:“We hebben toen zó genoten van ons weekje ‘vrij’! Dan zaten we aan 
een legpuzzel en waren we helemaal de tijd vergeten! We konden rustig 
eten…Dat hadden we nog nooit beleefd!”. 
Hun ervaring tijdens dit ‘weekje vrij’ bleek toch iets in gang te hebben gezet.  
Minder werken, zelfs stoppen misschien…? Maar opvolging ontbrak en dat 
maakte dat ze tegen de beslissing opzagen. “Want het liefst hadden we alles 
in één keer overgedaan”, zegt Piet. 
Vooral ‘de diervoeders’, de oudste tak van het bedrijf, bracht veel vaste 
klanten in de winkel. 
Om die dan in de steek te laten…? Dat kregen ze maar moeilijk over hun hart. 
Maar toen stond Hielke de Vries dus plotseling voor de deur… 
“Ja”, zegt Saakje blij: “Hielke heeft ons echt een verrassing bezorgd! Dat 
hadden we helemaal niet meer verwacht”. 

 
Afb. 3 Hielke en Annika de Vries 
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Hielke: “Ik zat in loondienst. Het betaalde goed maar het werk voldeed me 
niet. Altijd drukte en stress en dan was ik chagrijnig als ik thuiskwam”. Annika 
lacht: “ik had al een paar keer gezegd: Zoek ander werk!”.  
Hielke kreeg Corona en verveelde zich naar eigen zeggen ‘te pletter’: “en 
omdat ik altijd al voor mezelf wilde beginnen ben ik toen naar de KvK gestapt. 
Zo zijn we eind 2020 TD Noord gestart.  
Ik vond de ‘tuin & park business’ altijd al heel mooi maar het is een hele klus 
om dealer-schappen te verwerven en het opbouwen van een klantenkring 
duurt ook best lang. 
Dus zijn we eerst een beetje achter in onze schuur begonnen…” 
Maar de dealers stelden hoge eisen. Zo moest het bedrijf o.a. een eigen pand 
hebben.  
“Zodoende zijn we op ’t Oogh terechtgekomen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze droomden over een bijpassende winkel met alles erop en eraan: 
gereedschappen, machines en onderdelen. 
“Maar ja”, zegt Hielke, “Piet en Saakje hadden dat al en twee van dat soort 
winkels in het dorp, dat zou niet werken”. 
Toen hoorden ze dat Piet de Boer er mee op wilde houden. “Er waren al 
meerdere mensen in het dorp die tegen ons hadden gezegd: “Is dat niet iets 
voor jullie?” 

Afb. 4 't Oogh 20 TD Noord 
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Maar we dachten: “Hoe dóe je dat? Moet dat dan állemaal in onze winkel…?? 
Maar het zaadje was wèl geplant!  
Na een tijdje ben dus ik naar ze toegegaan”, zegt Hielke. 
“Ik kwam thuis en ik was rázend enthousiast! Het is ook zo mooi dat je een 
bedrijf dóór kunt zetten. Dat je ook een stukje historie meeneemt!” 
Het duurt dan ook niet lang of Hielke en Annika laten Piet en Saakje weten 
dat ze graag het land- en tuinbouwgereedschap en de hele diervoeder-sector 
over willen nemen. 
Annika: “Het heeft zo moeten zijn! Wij wilden die kant op maar wisten niet 
hóe. En toen kwam dit langs! Zo’n kans móet je pakken!”. 

 
Afb. 5 Assortiment land- en tuinbouwmachines 

“De klanten reageren enthousiast”, vertelt Hielke. “De mensen zeggen: 
Gelukkig dat jullie nu het voer en die spullen gaan verkopen. Anders moest ik 
helemaal naar Dokkum!”. 
Ook met de leveranciers loopt het nu veel soepeler: “Als je als klein startend 
bedrijf zoals wij, bij een leverancier komt en zegt: ‘ik wil jullie product 
verkopen’, is het best moeilijk om binnen te komen. Maar nu wórden we door 
die vertegenwoordigers gebeld!  
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“Piet en Saakje hebben ons ook heel goed geholpen!” zegt Annika.  Ze sturen 
de klanten naar ons door en als er wat is; we kunnen áltijd bellen en we mogen 
met elke vraag langskomen. Dat is echt heel fijn!”. 
“Annika heeft óns weer geholpen met het bekendmaken!”, reageert Saakje. 
“Een berichtje hier en een postje daar en het was kláár! Dat had ik echt niet 
voor elkaar gekregen!” 
 
Inmiddels weten de klanten van Piet de Boer de weg naar TD Noord op ’t 
Oogh te vinden. 
“Maar het is hier natuurlijk wel ánders”, zegt Hielke.  “We gaan bijvoorbeeld 
geen huishoudelijke producten verkopen. Wèl willen we, net als Piet, een 
echte dórpswinkel zijn: laagdrempelig en gezellig. Dat je je echt gehólpen 
voelt. Of je nu om een zitmaaier komt, een reparatie, een paar boutjes of een 
emmertje konijnenvoer, we helpen je áltijd!” 
Ook de grote weegschaal van Piet en Saakje is meeverhuisd naar ’t Oogh en 
heeft een ereplaatsje gekregen in de winkel. 
“Want”, zegt Hielke enthousiast, “dat oude uitwegen, dat vind ik fantastisch!!”. 
Dat hier mensen komen met een emmertje om een paar kilo voer, dat is echt 
hartstikke leuk!”. 
“Dus Maria”, zegt Geert met een knipoog: “Je kunt voor je hondenvoer 
hierheen…” 
“Maar ik heb maar een héél klein hondje!” zeg ik. 
Annika lacht: “wij hebben ook hele kleine zakjes hoor!” 
 
En Piet en Saakje? Hoe gaan zij nu verder? 
 “Toen wij hoorden dat zij het van ons over wilden nemen konden wij het ook 
veel beter loslaten”, zegt Saakje. “Het is fijn dat het ‘moeten’ eraf is”. 
Er komt ruimte voor andere zaken… 
“Ik ga meer vissen!”,  zegt Piet.  
“En ik ga lekker veel wandelen met de hond!”, lacht Saakje. 
 
“Maar” zeggen ze tot slot, “we voelen ons vooral heel dankbaar voor alle 
mensen om ons heen. Wat die allemaal voor ons hebben betekend al die 
jaren. In Oosternijkerk maar ook in de dorpen eromheen. Ze hebben ons altijd 
en overal mee gesteund. Het voelde allemaal zo vertrouwd! Dat was zó 
belangrijk! 
“Ja”, beaamt Hielke: “je kunt nog zo’n mooie winkel hebben maar je moet het 
hebben van de mensen om je heen; het is allemaal gunning!” 
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Als Geert en ik naar huis fietsen hangt de gezellige ontvangst en het 
openhartige gesprek nog een tijdje als een warme deken om ons heen. 
 
 
Het lijdt geen twijfel: de klanten van Piet en Saakje zijn bij Hielke en Annika 
in goede handen! 

 
 
 
 

    
 Afb. 6 Saakje en Piet de Boer - Hielke en Annika de Vries 
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25 jier lyn yn de Doarpsskille 
 
Fan ‘e redaksje 
 
Foar jim leit nûmer 5 fan 
dizze jiergong “Skilles” en 

tagelyk dus ek de lêste. It is 
ek it lêste nûmer fan de 

twintigste ieuw en dermei in 
hiel bisûnderen ien. Wy 
moatte mar ôfwachtsje at it de folgende kear wol slagget om 

de “Skille” klear te krijen.   Hoe komt it mei de computer en 
alle oare saken dy’t mei ús doarpskrante te krijen hawwe? 
Hawar, dizze kear is it al slagge en jim kinne wer fan alles 

lêze oer wat him de lêste moannen ôfspile hat yn Nijtsjerk en 
omkriten (Bollingwier?) 

Wisten jim eins dat de Doarpsskille wol 50 lêzers bûten 
Nijtsjerk hat? Der binne sels minsken dy’t in abonnement 
cadeau jowe as krije. Miskyn in idee foar 5 desimber… 

(priisopgaaf by de redaksje) 
 

……….. 
Sinten binne der ek wer binnekaam en wol fan de 
IISFERIENING en fan lêzers om útens. 

……….. 
 
Mei de sinteraasje liket it dus wol aardich. Wy hoopje dat wy 

sa troch gean kin yn it nije millennium en wy winskje jim 
allegear nog in soad “plezier” mei dizze Skille 

               Jannie  
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Oars Aktief 
Yn dit seizoen 2024/25 ha we alwer 2 kear in gesellige middei fan Oars 
Aktief hân. As eigentlik 3 middeis. 
 
Freed 27 septimber soene we te farren mei de Vlinderbalg oer it 
Lauwersmar, mar it stoarme sa bot dat it net trochgean koe… 
It iten wie wol besteld yn De Terp, dus kaam eltsenien om 5 oere om 
dochs lekker mei elkoar te iten. 
Omdat de waarberjochten foar de sneons wol goed wiene, koene we doe 
noch te farren. Dit wiene net alle 60 minsken mear, want net elk wie mear 
yn de gelegenheid, mar dêr giene dochs noch 40 Nijtsjerksters mei nei De 
Skâns. 
We makken in moaie boattocht en krigen lekkere kofje mei gebak 
ûnderweis. It wie kâld mar helder waar en elts hat genoaten fan dizze 
middei. 
 
Freed 29 novimber hiene we Henk Dillerop útnoege om yn de Terp te 
kommen. Hy is âld plysjeman en finzenisdirekteur. 
De lêste tiid is hy faak yn it nijs omdat hij belutsen is bij âlde, noch net 
oploste moard- en ferdwiningssaken. Dit docht hij net mear foar de plysje 
mar mear omdat hy wat betekenje wol foar de famyljes. 
Hij hat de middei fult mei ferhalen oer moardsaken en it finzeniswêzen. It 
wie yndrukwekkend en hij koe dêr ek moai oer fertelle. 
Nei de tiid kaam it stamppotbuffet yn de hal en elk liet it him/har goed 
smeitsje.  
 
De earst folgjende middei fan Oars Aktief is op freed 28 februari 2025. 
We binne noch dwaande om een sprekker te regeljen en oars wurdt it in 
spultsjemiddei. Hâld de posters, Geandewei en beamer yn de tsjerke mar 
yn de gaten. Wy hoopje jimme dan wer te sjen en fansels kinne jimme nei 
ôfrin ek wer bliuwe te iten. 
 
Ferbining mei inoar op de middeis fan Oars Aktief, mar ek troch mei inoar 
te iten is tige wichtich. Mochten jimme ideeën hawwe foar in ynfolling fan 
de middeis, dan hearre wy dat graach. 
 
Groeten fan Grietje en Hilda 
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Krystkuier 22 december 2024 
 
Het is al weer een aantal jaren geleden dat er een krystkuier door het dorp 
werd georganiseerd. Te lang, vond een groep dorpsgenoten.  
Zij sloegen de handen ineen en zijn inmiddels druk bezig met organiseren 
van de Krystkuier. Zoals het erop papier uitziet beloofd het een mooie 
krystkuier te worden. De route is zo gekozen dat die voor jonge en oud te 
doen is. Tijdens de route zijn op veel plekken de bekende gebeurtenissen 
van het kerstverhaal te zien of is er muziek te horen. 
 
Datum is zondagavond 22 december. Om de, naar wij hopen, grote groep 
deelnemers aan de krystkuier goed te stroomlijnen zijn er tijdsloten 
waarop gestart wordt. Tijdsloten klinkt misschien een beetje streng, maar 
dat is te snel gedacht. Het is vooral om te voorkomen dat er een (lange) 
rij van wachtenden ontstaat. Want zeg nu zelf, wachtend is vervelend (en 
zeker wanneer het koud is). 
 
De start van de kryskuier is tussen 17.00 uur en 19.20 uur. De eerste 
groep begint dus om 17.00 uur en de laatste om 19.20 uur. Om de tien 
minuten zal er een groep van max. 20 personen starten.  
 
Deelname is gratis. Je kunt een tijdslot reserveren en de bijbehorende 
kaartjes daarvoor afhalen in It Koetshûs op: 
- zondag 15 december aansluitend aan de kerkdienst (ongeveer 10.30 
uur) 
- maandag 16 december van 14.30 – 15.30 uur en 19.00 – 20.00 uur 
 
 
We hopen op passend weer en veel belangstelling. Jij loopt toch ook mee? 
 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Geert van Wieren 
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Doarpsargyf Easternijtsjerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds maart 2023 werkt de commissie ‘Doarpsargyf Easternijtsjerk’ 
keihard aan het ‘vullen’ van het digitale doarpsargyf. In april van dit jaar 
vond de lancering plaats en sinds die tijd is er al heel veel veranderd. Zo 
zijn er nu 251 zogenaamde ‘vensters’ ontworpen waarvan er al 215 
zichtbaar zijn voor de bezoekers van de site. Aan de andere vensters 
wordt hard gewerkt en geregeld worden er nog nieuwe vensters 
ontworpen. 
 
Elke week worden er vijf nieuwe vensters gelanceerd, deze zijn te vinden 
onder het ‘kopje’ WELKOM. Dat gebeurt elke maandagochtend, dus de 
moeite waard om daar even ‘op bezoek’ te gaan. We weten niet hoelang 
we dat vol kunnen houden, vijf vensters per week lanceren, maar we doen 
daar ons uiterste best voor om daarmee steeds wat nieuws te brengen. 
Als u toch op de WELKOM-pagina bent, kunt u onderaan zien dat er een 
mogelijkheid ibestaat om het doarpsargyf ook financieel te steunen. Heel 
veel bezoekers hebben deze mogelijkheid al gevonden en ons gesteund 
met een kleine gift, waarvoor onze hartelijke ! 
Doneren is al vanaf 1 Euro mogelijk! Van harte aanbevolen. 
 
Zoals u van ons gewend bent ook deze keer weer een venster. Dit venster, 
geplaatst onder ‘Straten’ en dan ‘Berchhuzen’ gaat over een aantal 
branden op Berchhuzen en de verslagen daarvan die in de Nieuwe 
Dockumer Courant stonden. Dit venster is ook te vinden bij ‘Boerderijen’. 
Kijk geregeld op: https://easternijtsjerk.argyf.nl/home 
  

https://easternijtsjerk.argyf.nl/home
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Brand bij Kobus Noordenbos, 1962.  
 

 
 
Over het ontstaan van deze brand op Berchhuzen was ten tijde dat de 
journalist dit artikel schreef nog niets bekend, maar dat er grote schade 
was, is wel duidelijk. Ook het feit dat er van vrijdagmiddag om 1 uur tot 
zaterdagavond laat bluswerkzaamheden plaatsvonden, maakt duidelijk 
hoe groot de brand en dus ook de schade was. In 1981 (zie die andere 
brand) verhinderden nieuwsgierigen, door hun auto ‘onhandig’ te parkeren 
op het smalle weggetje naar de boerderij, de brandweer om snel ter plekke 
te komen. In 1962 was de brandweer eerder ter plekke dan de 
nieuwsgierigen omdat de brand niet werd opgemerkt door de dichte mist. 
(NDC 9 januari 1962) 
Oudere Easternijtsjerksters kunnen zich deze brand nog wel herinneren. 
Zo ook Ada van Ginneken-van der Wagen. Haar ouders Bote en Maaike 
van der Wagen hebben de familie Noordenbos in hun boerderijtje op 
Bollingwier opgevangen. Ze hebben hen nog lange tijd onderdak geboden 
tot ze het bewaard gebleven voorhuis weer konden betrekken. 
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Brand bij Boele Terpstra, 1981. 
 

 
 
In een serie op Facebook van verschillende foto’s die in de krant hebben 
gestaan van gebeurtenissen in het dorp Easternijtsjerk, kwam ook deze 
foto voor, met daarbij het artikel dat daarover in de krant stond. 
 
Het betreft de brand in het bedrijfsgedeelte van de boerderij van Boele 
Terpstra op Bollingwier/Berchhuzen. Dat was met recht een dramatische 
brand, na een eerdere brand in 1962 (zie hierboven) toen Kobus 
Noordenbos nog op deze historische boerderij zat. Een verwijt aan de 
‘ramptoeristen’, dat zullen meest Easternijtsjerksters geweest zijn, staat in 
het laatste gedeelte van het artikel! 
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Verschillende dorpsbewoners hebben herinneringen aan deze brand. 
Bijvoorbeeld Christiaan Holwerda, hij woont nu in de provincie Groningen, 
die schrijft: 
Dit staat gebrand op mijn netvlies. Ik was 10 jaar toen we met de zwembus 
naar zwemles gingen vanuit school. We zagen toen net buiten 
easternijtsjerk de grote rookwolken. Dat was schrikken! Ook Christina 
Post kwam met een reactie: No dit wie wol wat hjer! Myn omke Christ wie 
dêr oan't wurk en doe ûntstie de brân. 
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De bûnteflinters yn in nij jaske!  
Dit jier hawwe wy nije spilers, in 
nije regisseuze en fansels in nij 
stik! 
 
Wy wolle jim efkes meinimme yn 
it stik ‘De Goate.’ 
It stik spilet sich ôf yn Pensjon ‘de 
Goate.’ Dit is in opfanghûs foar 
dak- en thúsleazen en de lieding 
is yn hannen fan Toos en Pien. 
Toos, in oer-frijwillichster mei it goede doel as har libbensdoel, sa út en 
troch wat autoritêr nei de bewenners ta. Pien liket in idealistyske 
frijwillichster mar docht eins ‘research’ foar in belangryke telefyzjerol as 
swalkster. 
It Pensjon hat fjouwer bewenners mei elk harren eigenaardichheden. 
Eduard is in oan leger wâl rekke toanielspiler en hat nochal wat problemen 
(hân?) mei alkohol. Wanda is in hoer op retoer, sa no en dan besiket se 
noch wat te fertsjinjen mar dat slagget net sa best mear. Jotie is in junk 
dy’t de ‘dakleazenkrante’ oan de man besiket te bringen, mar eins soe der 
dichter of skriuwer wêze wolle. En dan is Rika der noch, in echte swalkster 
mei winkelwein. It winkelweintsje wurd ek brûkt as bernewein foar lytse 
poppe ‘Iesje.’ 
It bestean fan Pensjon de Goate wurdt bedrige troch de buert. De buert 
wurdt fertsjinwurdiche troch mefrou Meerman, de buorfrou. De gemeente 
hat in dúdlik bestimmingsplan wer’t yn stiet dat it pân inkelt en alline brûkt 
wurre mei as wenhûs of kantoarpân. Dus evakuaasje fan de Goate driget. 
 
Beneid hoe dit ôfrint? Kom dan op 7 of 8 maart nei de útfiering fan ús 
toanielstik ‘De Goate. 
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Er wordt volop gebruik gemaakt van het Streekhuis. Een aantal nieuwe 
activiteiten zijn onlangs opgestart. 
Zo is er elke donderdagochtend Kreatyf Kafé waar men elkaar op 
ongedwongen wijze kan ontmoeten al dan niet met een handwerk of 
knutselwerk. De koffie/thee staat klaar om 9.30 uur. Iedereen is welkom! 
Ook zijn er yoga en pilateslessen op dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 
uur.  
 
Het kassasysteem is vervangen en dit wordt positief beoordeeld door de 
gebruikers, het systeem is eenvoudiger en intuïtief te gebruiken, waardoor 
de kans op verkeerde aanslagen afneemt.  
Vanaf 1 januari 2025 gaan de vrijwilligers gebruik maken van het 
zogenaamde Intranet. De vrijwilligers zijn verdeeld over 6 teams die per 
toerbeurt een week actief zijn. Op het Intranet kunnen ze de planning 
inzien en zich inschrijven voor activiteiten waarbij vrijwilligers nodig zijn. 
We kunnen voor enkele teams nog wel wat vrijwilligers gebruiken, dus 
schroom niet en meld je aan. Je wordt dan ongeveer 1x per 6 weken 
ingepland voor een activiteit. En je hebt de hulp en begeleiding van je 
team, dus je staat er niet alleen voor! 
 
De activiteitenagenda voor de komende periode: 

• 27 december maatjassen 

• 15 februari Lytse komeedzje 

• 21 februari Toneel Wierum 

• 28 februari Oars Aktyf 

• 7 en 8 maart Toneel Bûnte Flinters 

•  
Graag tot ziens in De Terp! 
 
Volg ons op Facebook/Instagram 
 
Bestuur Streekhûs De Terp 
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Flessenactie 
 
Beste dorpsgenoten, voor jeugdcafé zouden wij ook dit jaar weer 
graag een flessenactie willen houden. Dit kunnen wij niet zonder u 
hulp! Zou u uw statiegeld willen bewaren? Wij komen 3 januari 2025 
rond 6 uur s’avonds bij u aan de deur!  
 
Alvast bedankt namens Jeugdcafé!  
 
Vriendelijke groet namens de jeugd en leiding! 
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Sinterklaasintocht in Easternijtsjerk  
 
De spannendste tijd van het jaar is weer aangebroken. Overal in 
Nederland zit men te wachten tot 16 November, dan komt Sinterklaas in 
Nederland. Maaaar Easternijtsjerk zit het hele jaar natuurlijk te wachten 
op 23 November, want dan is hij pas echt dichtbij met z'n mooie pieten. 
En ook dit jaar was dat natuurlijk het geval. Alhoewel, zo natuurlijk was 
dat niet. Onderweg vanaf de boot in de bus naar het moaie Easternijtsjerk 
kwam er een 
pepernoot in de band 
van de bus. Net voor 
Metslawier strandde 
de bus.. Hoofdpiet kon 
het zo snel niet 
oplossen met de 
band, dus moest hij op 
zoek naar een andere 
oplossing, want 
Sinterklaas kan op zijn 
leeftijd niet dat hele 
eind lopen over de 
Ropta wei. Op de struin door 
Metslawier zag hij een 
gepensioneerde piet op de 
scootmobiel. Hoofdpiet 
dacht; die moet ik hebben 
voor de Sint. Zo gezegd, zo 
gevraagd, dat kon. De 
gepensioneerde grijze piet 
ging gezellig mee. Maar het 
bleek ook voor de pieten een 
heel eind te zijn..... uitgeput 
kwam hoofdpiet aanlopen 
om de kinderen en Sjerk te 
vertellen dat Sinterklaas er écht aankwam maar dat er wat vertraging 
was.. meer kon hij niet uitbrengen. Niet snel daarna kwam de Sint op de 
scootmobiel aan sjezen met de andere pieten erachter aan.. Die moesten 
eenmaal bij Sjerk eerst even bijkomen van de lange rit, dat was namelijk 
niet rustig, want Sinterklaas had nogal de gas erop op de scootmobiel.   
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Nadat de Sint een praatje met Sjerk, de kinderen en de drumband gehad 
had, konden we van start met de tocht door het dorp, vieren dat de beste 
man weer in ons dorp is. We kennen vele intochten in de regen of de kou 
maar dit jaar viel dat allebei mee dus konden we de grote ronde maken. 
Sinterklaas en zn pieten vinden dat altijd zo gezellig.  
 
Maar het grootste feest moest nog beginnen, met de kinderen naar het 
streekhûs de Terp.  

 
Alle verhalen van de kinderen uit het grote boek van Sinterklaas werden 
verteld en alle tekeningen mochten gegeven worden. De Sint is weer 
verwend. Na de ranja mochten alle kinderen samen met de pieten 
pietengym doen. Met een kadootje over de daken springen, vervolgens 
om de katten en andere voorwerpen op de daken slalommen om als laatst 
het kado door de schoorsteen te gooien. Wat een goeie hulppieten heeft 
Easternijtsjerk!  
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De Sint en zn pieten werden uitgezwaaid en toegezongen en terwijl zij in 
de, inmiddels gemaakte, 
bus weer naar de boot 
gingen kregen de kinderen 
allemaal nog een kado. 
Wat een feest is dit weer 
geweest!  
 
Dank aan iedereen die dit 
gezellige feest helpt 
waarmaken. Van de 
opstart locatie in de 
ochtend, de drumband, de 
pieten tot de opruimdames 
en uiteraard de nieuwe 
ouwe sint!  
 
Oant folgend jier! 
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__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
De tiid hâldt gjin skoft, der is alwer hast in jier foarby. Dat betsjut ek dat it 
wer hast tiid is foar ús jierlikse oaljekoek aksje. De kommende tiid sille wy 
by de doarren del gean mei de bestellist. De oaljekoeken sille útsutele 
wurde op âldjiersdei.  
 
De ôfrûne tiid wie it, lykas oars, wer in feestje by UDI. Yn oktober behellen 
wy it twadde plak op de Nederlânske Brassband Kampioenskippen. En 
dat yn in sterk en grut dielnimmersfjild. Hjir binne wy dan ek tige grutsk op! 
De repetysje nei de kampioenskippen hawwe wy dat dan ek efkes goed 
fierd mei syn allen. In wike letter makke it grutte wurk fan it NBK plak foar 
krystmuzyk en it grutte wurk foar it Federaasjefestival, want beide stean 
aanst wer foar de doar.  
 
Dit jier sille wy mei kryst wer te hearren wêze mei de krystkuier (22 
desimber), Krystmoarn betiid en yn de tsjerketsjinst op krystmoarn. Yn it 
nije jier is it tiid foar it jierlikse federaasjefestival.  
Dit jier krekt wat oars as oars. De federaasje bestiet 75 jier, dat it wurdt in 
feestlike edysje. Johannes Rijpma is de gastartyst mei dit festival en it 
moaiste… it is dit jier yn de Terp, yn Easternytsjerk! Dat hâld de aginda frij 
op sneon 8 febrewaris en kom efkes del foar dizze gesellige, muzikale jûn. 
 
Wy wolle jim noch tige tankje foar jim giften mei de slúfke aksje en de 
stimmen by de Rabo Clubsupport aksje! 
 
Rinskje 
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Kindcentrum Wrâ ldwizer  
 
 
Wordt uw oudste kind bijna 4 jaar?   

 
Wordt uw oudste zoon of dochter komend schooljaar  
4 jaar? Dan nodig wij u van harte uit voor een kennismaking bij 
Kindcentrum de Wrâldwizer!  
Graag vertellen we u meer over de school en geven u een rondleiding. U 
kunt dan de school bekijken op het moment dat de kinderen er zijn en er 
les wordt gegeven in de klassen!   
 
 

Welkom in ‘de lytste wrâld’! 
Wij zijn een kleinschalige kinderopvang, 
peuterspeelzaal en voor- en naschoolse 
opvang (BSO): een gezellige en mooie 
locatie waarin kinderen zich vertrouwd en 
veilig voelen. We zijn gevestigd in 
basisschool de Wrâldwizer in 
Oosternijkerk. 

 
Kinderen laten stralen 
Bij ‘de Lytse Wrâld’ krijgt ieder kind de kans om te stralen. We bieden 
opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar oud. Zowel kinderen van de 
Wrâldwizer als van omliggende scholen zijn bij ons van harte welkom. 
  
Veilig en vertrouwd 
In De Lytse Wrâld creëren we een prettige, rustige en gezellige omgeving 
waar kinderen zich thuis kunnen voelen. We hechten veel waarde aan 
veiligheid en vertrouwen, omdat we geloven dat een kind zich optimaal 
kan ontwikkelen wanneer het zich geborgen voelt. 
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Ook eens langskomen? 
Bent u ouder en opzoek naar opvang voor uw kind? Neem dan contact op 
met onze pedagogisch medewerkers. Zij staan klaar om u te informeren 
en rondleidingen te verzorgen. 
 
Kinderdagverblijf:   06 - 82060843 
Peuterspeelzaal en BSO:  06 – 13575848 
U kunt natuurlijk ook zo even binnenlopen voor meer informatie. 
  
Openingstijden: 
Kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) 
maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.15 uur 
 (bij voldoende aanmeldingen ook op vrijdag vanaf september!) 
  
 
Peuteropvang (2 tot 4 jaar) 
maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur 
Buitenschoolse opvang (BSO) (4 tot 12 jaar) 
maandag  14.30 uur tot 18.15 uur 
dinsdag    12.00 uur tot 18.15 uur 
donderdag  14.30 uur tot 18.15 uur 
(bij voldoende aanmeldingen ook op woensdag en/of vrijdag) 
Voorschoolse opvang  
maandag  7.00 uur tot 8.20 u  
donderdag  7.00 uur tot 8.20 u 
(bij voldoende aanmelding ook op andere dagen) 
 
 

Volwassenen bibliotheek bij KC de 
Wrâldwizer  
Bent u op zoek naar een heerlijk boek om te 
lezen? Dan kunt u bij het KC terecht! In het KC 
zijn ook boeken te halen voor volwassenen. De bibliotheek verzorgt een 
aanbod voor volwassenen in de school. Hiervoor hoeft u geen lid te zijn 
van de bibliotheek!   
U kunt boeken halen en brengt deze na het lezen weer terug.   
  
Overdag kunt u op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.00 
uur een boek halen en op de woensdag tot 14.00 uur. Dit kan ook onder 
schooltijd. Stap gerust binnen! 
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De Sopsleef   
 

Folde sjampinjons 
In lekker hapke foar de kommende decimerdagen! 
 
25o gram sjampinjons 
200 gram tin snijd spek 
100 gram paté (byg piper paté) 
 

Nim in stik alluminiumfoliy dat krekt wat grutter is dan it bakblik. 
Tear de ranen om sadat der in soart fan bakje ontstjit. Dit is 
nedich, omdat de sjampinjons dadelik in soad focht loslitte. 
Set it bakje alfest op in bakblik klear.  
De oven foarferwarmje op 200  ⷪC.  
De sjampinjons mei in boarstelje skjin meitsje en de staltsjes der 
mei in meske uthelje..  
Folje de sjampinjons mei wat pate en wolje der in lapke tin spek 
stiif omhinne.  
De sjampinjons op it alluminiumfoly sette en yn 25 minuten in 
knapperig koarstke kreie litte. Tink om it hite focht mei it ut de 
ofen heljen!  
Yn elke champignon in houten prikker stekke en dan oerdwaan op 
in skaal.         
 
Geniet fan dit lekkere hapke! Alien de Beer  
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Pââdwizer 

 

 

Doarpsbelang D. Holwerda 242212 

Doarpshûs De Terp  A. Beeksma (contactpersoon) 
*Alleen tijdens openingsuren 

241744 
241486* 

Wrâldwizer  241530 

Protestantse 
Gemeente 

Margreet Schroor en Fokje 
Torensma 

 

Sinterklaas commissie Joanne Wijtsma 0611836358 

It Koetshûs Richtsje Eisenga 06-13176550  

U.D.I. Gjalt van der Zee 06-22387948 

Drumband U.D.I. P. de Boer 241230 

De Lytse Wrâld locatieoosternijkerk@kinderopvan
gfriesland.nl 

0613575848 

Biljertferiening De Terp L. Bergema 241704 

Gymfer. S.S.S. Paulien Post 06-57553996 

Iisferiening H. Zijlstra 241313 

Jeugdhonk ’t Terpke jhoosternijkerk@gmail.com  

Doarpsklaverjassen J. Bergmans 241754 

Klaverjasclub  
Nocht en Wille 

G. Cuperus 241686 

Keatsferiening  
De Trije Doarpen 

Pieter Wijtsma 
info@autowijtsma.nl  

0651612407 

De Bûnte Flinters Bettina Weidenaar 06-25595228 

Ropta Boys J.A. Wijma 241574 

OCOO Hielke de Vries 
info@tdnoord.nl 

 

Oars Aktyf H. Dijkstra 242085 

Dartclub 
Easternijtsjerk 

Siemen Weidenaar 06-18150569 

De Laatste Eer W. Elzinga (1e bode) 
watse@uitvaartzorgelzinga.nl 

06-51640661  

Koersbalvereniging 
ON 

W.Dijkstra 241690 

Easternijtsjerk Events easternijtsjerkevents@gmail.com  

Wijkagent  Nog geen vaste nieuwe. 
Algemeen nummer: 0900 - 8844 

 

mailto:jhoosternijkerk@gmail.com
mailto:info@autowijtsma.nl
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AGENDA 
 
 
 
 
December  
15    Starttijd reserveren krystkuier 
16   Startijd reserveren krystkuier 
22   Krystkuier  
27   Maatjassen 
28   Kinderbingo en SWINGO 
31    Oudejaarsdag met matinee bij de tent 
 
 
Januari 
3    Flessenactie  
17   Spelletjesavond 
 
 
Februari  
8   Federatie festival mei Johannes Rijpma 
15   Lytse komeedzje 
21   Toneel Wierum 
28   Oars ktyf 
 
 
Maart 
7 en 9    Ûtfiering Bûnte flinters  
 
 


